
HET 'REICHSKOMMISSARIAT' NAAR DELDEN

vier-en-twintig mannen en elf vrouwen tot hun stomme verbazing op
vrije voeten; hoeveel gevangenen elders zijn vrijgelaten, is niet bekend
- wellicht zijn het bij elkaar tussen de honderd en tweehonderd geweest.

*

Op de zondag van de grote luchtlandingen bevond Mussert zich in
Almelo waar hij zijn vrouwen enkele andere relaties had ondergebracht.
Hoe hij in de loop van de middag van de luchtlandingen vernam, weten
wij niet - het kan zijn dat hij door de Duitsers werd ingelicht. Hoe dat
zij, hij stapte in zijn auto en liet zich naar Apeldoorn rijden om overleg
te plegen met Generalkommissar Ritterbusch. Deze zei hem dat hij onmid-
dellijk naar Almelo diende terug te keren aangezien het Führerhauptquar-
tier instructie had gegeven (dat was ruim een week eerder geschied in de
vorm van een telexbericht van Martin Bormann) dat Mussert onder geen
beding in Britse handen mocht vallen. De leider van de NSB zei dat hij
in elk geval eerst in Utrecht in wat daar nog van het hoofdkwartier restte
(het grootste deel daarvan was, gelijk eerder vermeld, kort na Dolle
Dinsdag naar Almelo verplaatst) orde op zaken moest stellen. Er volgde
een gesprek met Seyss-Inquart die Apeldoorn nog niet had verlaten. De
Reichskommissar vond goed dat Mussert nog één keer naar Utrecht reed.
Aldus geschiedde. Musserts verbindingsman met Ritterbusch, SA-Ober-
führer Walter Siebel, reed mee en nam in Utrecht de leiding bij de
verhuizing. Kort na middernacht vertrok Mussert met vier auto's waarin
zich NSB-functionarissen en allerlei stukken bevonden, naar Almelo.

Hij had vóór zijn vertrek uit Utrecht een belangrijke Duitse wens
vervuld: het Reichskommissariat zag geen taak meer voor de NSB als
politieke beweging en had er bij hem op aangedrongen dat de NSB-
functionarissen die zich nog in het westen des lands bevonden, naar het
oosten zouden worden gezonden om onder leiding van de Organisation
Todt opzichters te worden van de 'spitters' die de Westwall moesten
verlengen van de Ijssel tot in Groningen. Mussert had dat goedgekeurd
en van Utrecht uit telefonisch de districtsleiders van de NSB in Noord-
en Zuid-Holland en in de provincie Utrecht geïnstrueerd. Gevolg was
dat zich binnen enkele dagen in Assen bijna vierhonderd NSB-functio-
narissen kwamen aanmelden van wie de meesten aan de OTter beschik-
king werden gesteld. Een en ander ging binnen de NSB met veel kritiek
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