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op Mussert gepaard. Deze had immers enkele dagen na D-Day op een
vergadering in Amsterdam uitgeroepen dat hij, als er een Geallieerde
invasie in Nederland kwam, met de Wehrmacht zou meevechten en in
Utrecht zou blijven - nu wàs er een invasie en nu ging hij naar Almelo!

Het kwam ook nog tot andere verplaatsingen in de 'foute' sector: daags
na de luchtlandingen verhuisden het directoraat-generaal van politie uit
Nijmegen naar Zwolle en het restant van het departement van volks-
voorlichting en kunsten uit Den Haag naar Groningen.

*

In de streken in het zuiden des lands waar men op die zondag omstreeks
het middaguur de Geallieerde luchtarmada had zien overtrekken, wist
men dat grote dingen op til waren, en daar waar de landingen hadden
plaatsgevonden, beschouwde men zich als bevrijd maar tot veruit de
meeste Nederlanders drong op de 17de nog maar weinig van het gebeur-
de door. Wie naar de Home Service van de BBC of naar een van de
uitzendingen in het Frans, Duits of Engels van de European Service
luisterde, hoorde kort na vier uur (Nederlandse tijd) het bericht dat het
Britse Tweede Leger in het offensief was gegaan en dat 'delen van het
Eerste Geallieerde Luchtlandingsleger' (de eerste lift) 'op Nederlands
gebied' waren geland - waar, werd niet gezegd. Om kwart voor zeven
kon men hetzelfde horen in het Nederlands Nieuws van de BBC, maar
dat programma bevatte bovendien twee belangrijke officiële oproepen,
een van het Geallieerde opperbevel, een van de Nederlandse regering.

In de oproep van het Geallieerde opperbevel (de tekst werd ook in
honderdduizenden exemplaren uitgeworpen door het Amerikaanse es-
kader dat luchtpamfletten verspreidde) werden 'de Nederlandse strijd-
krachten van het verzet in het gebied ten zuiden van de Lek en de Rijn'
o.m. geïnstrueerd om de bevelen van prins Bernhard op te volgen en geen
sabotage meer te plegen ('het is van nu af aan uw taak, fabrieken, mijnen
en andere industriële installaties te beschermen, ... vooral ... ook
voorraden benzine, olie en smeeroliën') en de bevolking in het genoem-
de gebied kreeg de aanwijzing, 'niet tot een algemene opstand te komen'
maar wel zoveel mogelijk hulp te bieden aan de illegale groepen. Tot de
bevolking in het gebied ten noorden van de Lek en de Rijn werd gezegd
dat voor haar in het algemeen de tijd van handelen nog niet was
aangebroken.
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