
OPROEP VOOR DE SPOORWEGSTAKING

De oproep van de Nederlandse regering' (men hoorde niet een van
de omroepers van het Nederlands Nieuws maar een van de vaste sprekers
van Radio Oranje) luidde aldus:

'Naar aanleiding van een uit Nederland ontvangen vraag en na overleg met
het Opperbevel, mede in verband met operaties die heden in Nederland zijn
aangevangen, acht de regering thans het ogenblik aangebroken, de instructie te
geven tot een algemene staking van het spoorwegpersoneel, teneinde het vijan-
delijk vervoer ... zoveel mogelijk te beletten.

De regering geeft zich rekenschap van de grote verantwoordelijkheid die zij
daardoor aanvaardt, doch zij meent na rijp beraad dat in de gegeven omstandig-
heden deze daad van zo overwegend militair belang is dat niet langer mag worden
gewacht met uitvoering te geven aan deze maatregel.

De regering, in het volle besef van de moeilijkheden die daardoor ontstaan,
laat de wijze van uitvoering aan uw beleid over en wenst u allen, getrouwe en
moedige Nederlanders, de kracht toe deze actie naar beste vermogen uit te
voeren.'

Beide oproepen werden ruim twee uur later in de avonduitzending
van Radio Oranje herhaald.

Die van het Geallieerde opperbevel droeg een nogal algemeen karak-
ter, maar de oproep ten aanzien van de spoorwegstaking stelde, zodra zij
er van vernamen, de ruim dertigduizend personeelsleden van de Neder-
landse Spoorwegen voor de vraag of zij, ongeacht de Duitse Ausnahme-
zustand waarin voor alle belangrijke verzetsdaden de doodstraf gold, de
regeringsinstructie zouden opvolgen.

Spooruiegstakino?

Bijna zeventien maanden voor die 17de september '44 waren de Neder-
landse Spoorwegen al geconfronteerd geweest met het probleem of het
bedrijf stilgelegd moest worden: eind april '43 namelijk, bij het begin
van de April-Meistakingen. Wij schreven hierover in deel6 (in hoofdstuk

I Tekst: Enq., dl. VII a, p. 378. 2 De meeste van de algemene gegevens in deze
paragraaf ontlenen wij aan het werk van A. J. C. Rüter: Rijden en staken. De Nederlandse
Spoorwegen in oorlogstijd, dat in 1960 als monografie no. 8 van het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie is verschenen.
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