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lopen confessionele organisaties, maar in feite bleven de contacten tussen
bestuurders en kaderleden van de vakbonden in stand doordat Hupkes
de bij de Spoorwegen bestaande Personeelraad handhaafde waarin die
bestuurders zitting hadden. Zij werden nu door het bedrijf bezoldigd en
er werd uit hun midden een 'bureau' gevormd met ]oustra als voorzitter,
dat alom in het land locale 'correspondenten' ging benoemen, steeds
kaderleden van de opgeheven organisaties. Hupkes gaf die Personeelraad
graag zoveel mogelijk steun: hij vertrouwde aldus te bevorderen dat
extreme groepen na de bevrijding geen vat zouden krijgen op het spoor-
wegpersoneel. Natuurlijk was het hem niet ontgaan dat ]oustra sterke
weerstanden had gewekt, evenmin trouwens dat velen in de samenleving
er aanstoot aan hadden genomen dat slachtoffers van het Naziregime keer
op keer door een Nederlands bedrijf waren vervoerd. Met name in de
illegale pers was daar vaak schande van gesproken.

Na de 'grote ommekeer' in de oorlog kwam geleidelijk aan voor
Hupkes vast te staan dat een situatie naderde waarin hij wellicht toch de
in '40 met de bezetter gesloten overeenkomst geheel naast zich moest
neerleggen (in die geest sprak ook Bosch van Rosenthal op hem in).
'Tegen het nemen van risico's zag hij niet op, maar hij wenste ze wèl te
beperken', schreven wij in deel 6. 'De illegaliteit was hem te onoverzich-
telijk en vaak ook te 'wild' - mocht het ooit nodig zijn dat hij ter
bespoediging van de bevrijding het gehele spoorwegbedrijf op het spel
zette, dan zou dat een beslissing zijn die hij bepaald niet aan anonieme
illegalen wilde overlaten ... Een algemene spoorwegstaking zag hij als
een troef die men slechts eenmaal kon uitspelen, en dat uitspelen zou
eigenlijk alleen verantwoord zijn in omstandigheden waarin de bezetter
noch op het bedrijf, noch op zijn werkkrachten een langdurige wraak zou
kunnen nemen' - anders gezegd: die algemene spoorwegstaking diende
verbonden te zijn met Geallieerde operaties die de belofte van een
spoedige bevrijding van heel Nederland inhielden.

Was zo de situatie op donderdag 29 en vrijdag 30 april '43 toen in grote
delen van het land spontane stakingen uitbraken? Neen. Radio Oranje
maande tot kalmte en in gemeenschappelijk overleg met de hoofden van
dienst en met het bureau van de Personeelraad (een van de leden van de
raad zei: 'Ik zie de hand van Engeland niet') kwamen Hupkes en van
Rijckevorsel vrijdagmiddag tot de conclusie dat de treinen moesten
blijven rijden - een te verdedigen conclusie in de toen geldende om-
standigheden, maar zij leidde tot hernieuwde kritiek in de illegale pers.
Die kritiek vervulde Hupkes met enige bezorgdheid; hij achtte haar
evenwel in zoverre onbillijk dat in feite op die joste april '43 min of


