DE SPOORWEGEN EN DE APRIL-MEISTAKINGEN

meer was komen vast te staan dat de Spoorwegen hun plaats in de slagorde
van het verzet zouden innemen zodra ‘de hand van Engeland’ wel
zichtbaar was.

In de periode tussen de April-Meistakingen en D-Day namen de
bedrijfsmoeilijkheden toe, o.m. als gevolg van de Geallieerde treinbe-
schietingen. De directie bleef weerstand bieden aan Duitse eisen die naar
haar oordeel te ver gingen; op grond van het Landoorlogreglement
weigerde zij begin ’44 alle medewerking bij het aanbrenigen van spring-
ladingen in de grote spoorbruggen en zij handhaafde die weigering toen
Seyss-Inquart had doen weten dat hij het Landoorlogreglement als van
nul en gener waarde beschouwde. Ook verzette de directie zich tegen
nieuwe Duitse vorderingen van spoorrails en rollend materieel. Tegelijk
ging Hupkes nu voor het eerst tot een vast contact met illegale organisaties
over, nl. in eerste instantie met het Nationaal Comité van Verzet en met
de OD.

Afgezien van wat de directie deed, werd in die tijd ook ‘van onder op’
een soort verzetsorganisatie binnen het spoorwegpersoneel opgebouwd,
in welk kader vooral de Hagenaar mr. W. R. Emmen Riedel actief was;
deze, in '40-'41 een enthousiast lid van de Nederlandse Unie, had in ’42
zijn krachten gegeven aan een verzetsgroep welke door een ontslagen
spoorwegman, de socialist J. J. Hamelink, werd geleid; toen een door
Hamelink in Rotterdam belegde illegale bijeenkomst in oktober "42 door
vijf ‘foute’ rechercheurs van de gemeentepolitie was overvallen, was
Emmen Riedel een van de twee deelnemers geweest die hadden weten
te ontkomen. Hij kreeg in de loop van 43 veel contact met het Nationaal
Comité van Verzet en begon met medeweten van de leiding van het NC
(Neher, van Velsen en toen ook nog Chaillet) samen met vroegere leden
van de groep-Hamelink verzetskernen te vormen op enkele tientallen
stations. Emmen Riedel en de zijnen zochten daarbij aansluiting bij de
felste figuren uit de vroegere spoorwegvakbeweging, kwamen, wat de
NVV-bond betrof, bij de oude opposanten tegen Joustra’s beleid terecht
— gevolg was dat noch de spoorwegdirectie, noch de Personeelraad met
Emmen Riedel in zee wilde gaan. Het Nationaal Comité liet hem begaan,
maar legde tegelijk op hoger niveau een rechtstreekse verbinding met de
leiding van het spoorwegbedrijf: een verbinding tussen Chaillet en een
van de hoogste functionarissen van de Spoorwegen, G. F. H. Giesberger,
de verbindingsman met de Bahnbevollmdchtigte en met de verdere Duitse
autoriteiten die zich met het spoorwegbedrijf bezighielden. In februari
'44 kon Chaillet een eerste gesprek met Hupkes voeren, bij wie hij
geintroduceerd was door de ontslagen burgemeester van Utrecht, mr. dr.

359



