
HUPKES' BELEID

wagon) 'meerijden." Het was, stellen wij ons voor, van Bijnen een pak
van het hart! Werden evenwel de spoorwegen lamgelegd, dan zou
daarmee aan de mobiliteit van de illegale groepen een zware slag zijn
toegebracht.

Daar kwam dan nog bij dat op 15 september het bericht van de
bevrijding van Maastricht deed vermoeden dat zeer spoedig het grootste
deel van het land zou worden afgesneden van de Limburgse kolenmijnen
- trouwens, al wisten veruit de meeste Nederlanders op zondagavond 17
september niet, waar precies het Eerste Geallieerde Luchtlandingskorps
was geland, al uit de oproep van het Geallieerde hoofdkwartier kon men
afleiden dat die landing of landingen hadden plaatsgevonden bezuiden
de gebieden van de Rijn en de Lek. Als dan de regering een algemene
spoorwegstaking gelastte, was zij er kennelijk zeker van dat de bevrijders
spoedig benoorden de grote rivieren zouden doordringen, zodat men die
staking maar korte tijd behoefde vol te houden, 'twee of drie weken', zei
Hupkcs later tot de Enquêtecommissie.'

Het is duidelijk dat Hupkes, alvorens hij in beginsel besloot, de troef
van de spoorwegstaking uit te spelen (beter misschien: die troef aan de
regering aan te bieden), grote aarzelingen moest overwinnen. Niet alleen
was hij van twijfel vervuld of men aan Nederlandse kant de problemen
die uit een langdurige staking zouden voortvloeien, zou kunnen oplossen
maar hij nam ook aan dat de Duitsers na enige tijd heel wel hun eigen
spoorwegvervoer zouden kunnen organiseren. Er bevond zich in die tijd
in Nederland meer dan tweeduizend man Duits spoorwegpersoneel -
voldoende om Duitse treinen rijdende te houden, behalve misschienjuist
in de eerste fase van de staking welke, als het stakingsparooi in voldoende
mate werd gevolgd, aanvankelijk tot een grote en algemene desorgani-
satie zou leiden. Hoe lang zou het dan duren voor de mannen van de
Reichsbahn de zaakweer in de handen hadden? Misschien wel één of twee
weken - maar als dat de weken werden waarin de Geallieerden zegevie-
rend oprukten, dan zou de grote troef op het juiste ogenblik zijn uitge-
speeld. Overigens wist Hupkes niet wat het Geallieerde operatieplan
inhield en in welke tijdstermijnen daarbij werd gedacht; ieder die in bezet
gebied op de Spoorwegstaking had toegewerkt, ging er van uit dat de
regering dat alles wèl wist.

I Bericht, r6 sept. I944, van C. Been aan P. W. Hordijk (LOjLKP, 5 C). 2 Getuige
W. Hupkes, Enq., dl. VII c, p. 686.
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