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nernens' (d.w.z. van de voornemens van Shaef om de spoorwegstaking
als het ware te enten op de inzet van 'Market-Garden') 'had afgeweten.'!
Van Lidths twijfel inzake de aanval op Arnhem verdween toen de BBC
kort na drie uur het eerste bericht omtrent de luchtlandingen uitzond en
toen Fock, die langzamerhand schoon genoeg had van al die ministeriële
aarzelingen, vervolgens zei dat als de regering de spoorwegstaking niet
zou afkondigen, Shaef dat zou doen, dicteerde van Lidth de oproep die
wij eerder weergaven.

Het was onder alle bedrijven door half vijf geworden. Fock reed
pijlsnel naar BI terug - hij had de dienstdoende officier telefonisch
verzocht, onmiddellijk Den Doolaard. opvolger van H. J. van den Broek
als chef van Radio Oranje (van den Broek was met het eerste echelon
van het Militair Gezag naar Brussel vertrokken), op te roepen om met
een tekst welke Fock meebracht, naar Bush House te gaan, het dicht bij
de City gelegen complex waarin de European Service van de BBC was
gevestigd - misschien zou die tekst dan nog in de uitzending van het
Nederlands Nieuws van kwart voor zes tot zes uur omgeroepen kunnen
worden. Dat lukte na een dolle rit waarbij Den Doolaards taxi door alle
stoplichten heen reed; hij, niet een van de vaste omroepers van het
Nederlands Nieuws, las de oproep voor.

's Avonds om acht uur was Gerbrandy in de studio van de European
Service aanwezig waarvan Radio Oranje gebruik maakte: hij wilde er
persoonlijk bij zijn terwijl de stakingsoproep voor de tweede maal werd
uitgezonden. 'Ik zei na afloop tot hem' (ik citeer mijn eigen verklaring
voor de Enquêtecommissie, bijna vier jaar later)

'dat ik de indruk had gekregen dat de regering een gewaagd besluit had genomen.
Ik vroeg hem of de regering alle eonsequenties had overwogen. Als dit offensief
mislukte (er was geen reden voor gemakkelijk optimisme, zoals in begin septem-
ber), wat moest er dan gebeuren? Hierop zei de minister-president: 'Maakt u zich
niet ongerust, wij zijn vrijdag in Amsterdam"2 -

toen ik in '56 aan Gerbrandy vroeg waarom hij zich zo optimistisch had
uitgelaten, zei hij mij dat zijn visie was dat als de Geallieerden eenmaal
het Ijsselmeer hadden bereikt, de Duitsers 'als hazen' over de Afsluitdijk
het westen des lands zouden ontruimen' (op dat punt komen wij aan het
slot van dit hoofdstuk terug).

1 C. L. W. Fock in De Gids (dec. 1955), p. 354. 2 Getuige L. de Jong, Enq., dl. VII c,
p. 15. 'Gerbrandy, 2 jan. 1956.


