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Maandagmorgen kwamen de ministers-'kwartiermakers' bijeen: Ger-
brandy, ir. J. van den Broek, Burger, van Heuven Goedhart en van Lidth.
Gerbrandy bracht van Lidth, zo noteerde deze laatste's avonds,

'hulde voor de radioboodschap inzake de spoorwegstaking die hij in de juiste
bewoordingen gesteld achtte. Mr. Goedhart maakt bezwaar dat daarin de kwar-
tiermakers niet gekend zijn, waar het zulk een gewichtige beslissing gold. Ik
betoog dat daarvoor de tijd ten enenmale ontbrak en vraag of men dan tot een
andere conclusie zou zijn gekomen. Goedhart maakt bezwaar dat een 'instructie'
werd gegeven waardoor [de) regering grote verantwoordelijkheid aanvaardt. Ik
en alle anderen (Gerbrandy, Burger en v. d. Broek zijn dit met mij eens) beweren
dat dit 'om de hete brij' heenlopen zou zijn. Wij moeten die verantwoordelijkheid
aandurven; Nederland vraagt dringend daarom, Shaef is er zeer op gesteld, ook
prins Bernhard dringt er op aan en [de) koningin verenigt zich daarmede."

Van Heuven Goedhart was niet de enige minister die van mening was
dat Gerbrandyen van Lidth wel erg op eigen gezag hadden gehandeld
(de Enquêtecommissie- heeft daar haar 'afkeuring' over uitgesproken') -
van Kleffens protesteerde maandag schriftelijk, Albarda, de minister van
waterstaat onder wie de Spoorwegen ressorteerden, deed het mondeling
en kreeg van Gerbrandy te horen dat deze: aldus later Albarda", 'het te
druk had gehad om mij zelfs maar even op te bellen'." Er werden,
veronderstellen wij, dinsdagochtend in de ministerraad nog wel meer
woorden gewisseld over het gebeurde (de notulen zwijgen er over) maar
veel kan dat niet om het lijf hebben gehad: uit bezet gebied was om de
afkondiging van een spoorwegstaking gevraagd en Shaef had er met klem
op aangedrongen - begrijpelijk was het dat men zo spoedig mogelijk,
zondagavond, tot die staking had opgeroepen. Aangezien bij dat besluit
evenwel een te optimistische beoordeling van de militaire situatie een
belangrijke rol had gespeeld, zou na korte tijd blijken dat de regering een
verantwoordelijkheid had aanvaard die haar voor benauwende proble-
men zou stellen.

t Van Lidth: 'Dagboek', 18 sept. 1944. 2 De commissie meende dat 'de beslissing
tot het afkondigen van de staking door slechts drie ministers werd genomen' (Enq.,
dl. VII a, p. 391): Gerbrandy, van Heuven Goedhart en van Lidth; dat is niet helemaal
juist. Van Heuven Goedhart had deelgenomen aan het beraad inzake het antwoord
op het telegram van Six van 7 juni en zich dus in beginsel min of meer voor een
spoorwegstaking uitgesproken, maar op 17 september was zijn opinie niet ingewon-
nen. 3 A.v. 4 Getuige Albarda, a.v., dl. VII c, p. 721. 5 Gerbrandy schijnt bij die
gelegenheid ook gezegd te hebben dat hij het niet nodig had gevonden, Albarda's
opinie in te winnen, want, zei hij, dat deze voorstander was van een spoorwegstaking,
wist hij al sinds 1903!


