
EERSTE DAGEN VAN DE SPOORWEGSTAKING

melijke moeilijkheden, maar na afloop van die week kon hij met de ca.
tweeduizend man Reichsbahn-personeel waarover hij beschikte (hij had
terstond in Duitsland ruim vierduizend Reichsbahn-mannen extra aange-
vraagd die na anderhalve week in groepen begonnen te arriveren), al
redelijk geregelde treintransporten organiseren. Daarbij was van belang
dat, doordat de staking op een moment was afgekondigd waarop maar
weinig Nederlands personeel dienst had (een zondagavond), de gelegen-
heid had ontbroken om op grote schaal gebruik te maken van de aanwij-
zingen tot sabotage van het rollend materieel welke op de Donderdag-
middag-bijeenkomsten waren vastgesteld.

Voordat de Bahnbevollmächtigte de zaak weer ietwat in de hand had,
waren de Duitsers in veel streken des lands tot nieuwe vorderingen van
vrachtauto's, schepen en fietsen overgegaan, ook wel van voorraden
brandstof en levensmiddelen. In die eerste week was van een directe,
centraal geleide actie tegen de stakers geen sprake (daarom sloten zich
ook velen, die maandagochtend aan het werk waren gegaan, in de eerste
stakingsdagen bij de staking aan), zij het dat plaatselijk door Duitse
instanties, veelal door de 'SO', pressie werd uitgeoefend om aan het werk
te blijven. Die 'SO' was echter slechts in een beperkt aantal steden
gevestigd. Wel kwam Seyss-Inquart spoedig tot het besluit, een groot
deel van het Nederlandse volk voor de staking te straffen door de
voedseltransporten naar het westen des lands te verbieden maar die straf
(meer hierover in deel 10 b) werd niet gepubliceerd en manifesteerde
zich slechts langzaam, zodat de bevolking in bezet gebied in de eerste
tijd kon menen dat het met de Duitse reacties nogal meeviel. 'Er worden
natuurlijk mensen opgepikt en tegen de muur gezet. De Duitsers zouden
wel machinisten oppikken en fusilleren om te zien wat de rest daarna
zou doen' - met die reeds eerder geciteerde woorden gaf Hupkes de
gedachten weer die op zondagavond 17 september bij hem waren opge-
komen. Zouden diezelfde gedachten niet óók zijn opgekomen bij tallozen
onder diegenen tot wie zich de stakingsoproep richtte? 'Wie staakt en
gegrepen wordt, wordt doodgeschoten' - dàt was, zo nemen wij aan, de
voorstelling van zaken die, zeker nu de vijand zo in het nauw was
gebracht, bij de meeste Nederlanders en dus ook bij de meeste spoor-
wegmannen leefde. Staken was voor deze groep arbeiders die, vergeleken
met andere groepen, een redelijk goed verzorgd bestaan had gehad waarin
bovendien (dat vergde het bedrijf) ordelijkheid en hiërarchie een grote
rol hadden gespeeld, bij uitstek een sprong in het duister.

Dat dan toch in de eerste dagen van de week die op zondag 17
september was begonnen, zovelen besloten die sprong te wagen, kan, zo
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