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en Vaderland of het portret van de Führer, dat nu maar op hun achterwerk hing te
bengelen. De dames en meisjes waren soms voorzien van een hoofddoek waarop
vermeld stond: 'Nur für Wehrmatht" -

al deze en dergelijke bedrijvigheid werd evenwel tegen vier uur
's middags afgebroken toen een geheel andere situatie leek te ontstaan:
Duitse militairen kwamen namelijk van het oosten uit Eindhoven weer
binnen. 'De straten zijn in een mum schoon', liet Borghouts om kwart
over vier noteren", de vlaggen werden haastig ingehaald. Hier en daar
ontstonden gevechten tussen de Amerikanen en de Duitsers. Enkele uren
later deed het angstig gerucht de ronde dat Duitse tanks in aantocht waren.
Inderdaad, ca. 40 tanks van de 107le Panzerbrigade, overgeplaatst uit het
gebied bij Aken, hadden bij Venlo de Maas gepasseerd maar zij konden
even ten noordoosten van Eindhoven de brug over de Dommel niet over
(die brug was niet sterk genoeg), Duitse pantserwagens kwamen er wèl
overheen. Net op tijd, tegen zeven uur 's avonds, trok de Guards Armoured
Division langs de weg uit Valkenswaard Eindhoven binnen: een lange
colonne die, vooral na de nervositeit die in de laatste middaguren had
geheerst, met uitbundig gejuich werd begroet. Dat duurde niet lang. Er
gebeurde namelijk iets waar niemand op had gerekend: in een poging,
het oprukken van de Britse tanks te vertragen, begon de Luftwaffe Eind-
hoven te bombarderen. In Borghouts' dagboek werd genoteerd:

'20.25 uur. De eerste bom valt. Het leuke is dat de schuilkelder onbereikbaar
is, de Philipsmensen de weg niet weten en de portier geen sleutels heeft ... Philips
moet het nogalontgelden maar ook de woonwijken worden niet gespaard.
Gierend gaan de bommen over ons heen of vallen dichtbij ons. Toevallig niet
bovenop ons. Wel staan de muren te trillen en valt de kalk en puin op ons hoofd,
maar niemand wordt getroffen.

Intussen blijken ook de Duitse pantserwagens tot Eindhoven doorgedrongen
te zijn ... Het beroerde is dat het schieten zo dichtbij komt dat het klaarblijkelijk
de spoorwegovergang bij Philips nadert. Er wordt zelfs met geweer en pistool
geschoten. De granaten vliegen links en rechts om ons heen. Wij moeten er ons
dus rekenschap van geven dat ieder ogenblik of de Duitsers of de Engelsen onze
schuilplaats kunnen ontdekken (er zijn ook nog zeventien man van de OD).
Daarom ontdoet iedereen zich van overalls, armbanden, wapens, bezwarende
papieren enz. Dat dit met enige angst gepaard gaat, valt niet te ontkennen. Daarna
wordt weer verzameld en dringen we op een hoopje bij elkaar? -

maar geen Duitser kwam opdagen.

1 P.]oossen: Eindhouens donkere dagen in 1944 (1945), p. 12. 2 GSC-III: 'Oorlogsdag-
boek', p. 160. 3 A.v., p. 169.
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