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en de drie van het XlIth Corps ten zuiden en zuidwesten van Best, anders
gezegd: voor het openhouden van 'Hell's Highway' waren op die dag
slechts de Amerikaanse luchtlandingstroepen beschikbaar en van een
brede corridor was in het geheel geen sprake.

Donderdag had Model Student order gegeven, zowel van het oosten
als van het westen uit stoten uit te voeren tot in Veghel: daar moest 'Hell's
Highway' worden afgesneden. Inderdaad, dat lukte tussen Veghel en
Uden - en de Duitse tanks (nog steeds die van de Iorte Panzerbrigade)
volgden nu hunnerzijds 'Hell's Highway', maar in de richting van Veghel.
Zij kwamen het dorp niet binnen; dat werd met succes verdedigd door
niet minder dan acht Amerikaanse bataljons, versterkt met een aantal
Britse tanks. Met dat al was de weg afgesneden - hij kwam prompt van
Eindhoven tot Veghel vol te staan met lange convooien.

Het lijkt ons niet nodig, hier in bijzonderheden de heen en weer
golvende gevechten te schetsen die met de Duitsers om het bezit van
'Hell's Highway' werden geleverd. Wij volstaan met op te merken dat
Horrocks (die zich in Nijmegen bevond) op 23 september een deel van
de Guards Armoured Division terug moest zenden om 'Hell's Highway'
weer te openen (hetgeen lukte); dat op die z jste eindelijk in een vierde
lift de houwitsers van de IOIst Division arriveerden; dat 'Hell's Highway'
op 24 september voor de tweede maal werd afgesneden en dat de weg,
waar de Duitsers toen tal van landmijnen hadden gelegd, pas op de zöste
weer bruikbaar was; dat de Amerikaanse luchtlandingstroepen verschil-
lende malen belangrijke hulp ontvingen van Nederlandse illegale wer-
kers die hun de bewegingen van de Duitse Kampfgruppen doorgaven; dat
de burgerbevolking in de dorpen aan en bij 'Hell's Highway' zwaar te
lijden had; en dat uiteraard de kracht die de Geallieerden in het gebied
van Nijmegen en van Nijmegen uit in de Betuwe konden ontplooien,
telkens opnieuw werd aangetast doordat de toevoer per auto uren- of
zelfs dagenlang werd opgehouden, met name op 20 september toen de
brug bij Son, die al onder Duits vuur lag, bijna verloren ging, en op 22

alsmede van 24 tot 26 september toen geen Geallieerd vehikel er meer
door kwam. Het weggedeelte Son-Grave dat, zo het al niet door de
Duitsers was bezet, in elk geval op die dagen door hun artillerie werd
bestreken, was niet bepaald 'de Club-route' geworden waar Horrocks
daags voor de inzet van 'Market-Garden' van had gesproken!


