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keersbrug. De aanvallen in de richtingen van de twee bruggen liepen
dood, het hoofdpostkantoor werd bereikt, maar veel verder kwamen de
Amerikanen niet, mede doordat de Kampfkommandant, teneinde zijn
schootsveld te verruimen, nieuwe grote branden had laten stichten: het
uit de zestiende eeuw daterende Raadhuis, het station, het Universiteits-
gebouw, het gebouw van de Raad van Arbeid, tal van andere grote panden
maar ook hele wijken in het bij het ongelukkige Amerikaanse luchtbom-
bardement van 22 februari '44 toch al zo zwaargetroffen centrum gingen
in vlammen op; dat centrum was de hele nacht van dinsdag op woensdag
één vuurzee - en nog steeds waren de bruggen over de Waal in Duitse
handen.

Gavins ongeduld groeide van uur tot uur. Dinsdagavond keurden
Browning en Horrocks het plan goed dat hij maandag in beginsel had
ontvouwd, met dien verstande dat dit plan (de Waaloversteken bewesten
de spoorbrug) gekoppeld werd aan een tweede plan: krachtige aanvallen
door Britse tanks op de Duitse stellingen bij de verkeersbrug en de
spoorbrug. Er was inmiddels bericht gekomen (bericht van illegale wer-
kers die alle in en bij Nijmegen ondernomen operaties naar vermogen
steunden) dat zich aan de Nijmeegse oever van de Waal geen boten meer
bevonden (die had de Duitse Kampjkommandant immers zondagavond
laten verwijderen) - hoe dan de Lentse oever te bereiken? Horrocks kon
er 33 zeven meter lange canvas-aanvalsboten voor beloven die tot de
uitrusting van het XXXth Corps behoorden. De bedoeling was dat woens-
dagmiddag om kwart voor twee Britse tanks en Britse en Amerikaanse
artillerie de Duitse posities op de Lentse oever zwaar zouden bestoken,
dat om vijf voor twee een rookgordijn zou worden gelegd en Typhoons
de Duitse posities opnieuw zouden aanvallen en dat precies om twee uur
Amerikaanse militairen de boten naar de oever zouden dragen om er in
te stappen: in elke boot omstreeks tien parachutisten benevens drie
pioniers (militairen van het wapen der genie) die de boot weer terug
moesten peddelen opdat hij met een nieuwe groep parachutisten zou
kunnen oversteken.

Van de 33 toegezegde aanvalsboten arriveerden er in Nijmegen 26 en
zulks zo laat (pas na half drie) dat de aanval een uur uitgesteld moest
worden. De beschieting van de Lentse oever werd dus om kwart voor
drie ingezet, niet zonder enig succes, maar het rookgordijn werd door de
wind weggeblazen en de raketten van de Typhoons misten alle hun doelen.
Gevolg was dat wat nog aan Duitsers restte (aan de Lentse oever, maar
ook op de spoorbrug en in enkele gebouwen aan de Nijmeegse kant) het
volle zicht had op wat de Amerikanen ondernamen. Van de 26 boten


