
DE AMERIKANEN STEKEN DE WAAL OVER

XII. De verovering van de bruggen over de Waal te Nijmegen
De Duitsers verdedigden niet alleen de toegangen tot de spoorbrug en tot de
verkeersbrug, maar hadden aan de noordelijke oever van de Waalook het Fort

Hof van Holland bezet en krachtengeposteerd langs de zomerdijk

kwamen er na meer dan een kwartier peddelen (zulks niet alleen met
peddels, maar ook, aldus N. A. de Groot in zijn waardevol boek Als sterren
van de hemel, 'met geweerkolven, met helmen, ja zelfs met (de) blote
handen") 13 bij de Lentse uiterwaarden aan land waar de ca. honderd-
vijftig mannen die nog tot vechten in staat waren (ruim driehonderd-
dertig hadden in de bootjes plaatsgenomen) bij de kribben en de zomer-
kade iets van dekking vonden - vervolgens moesten zij louter onder
dekking van het vuur van de Nijmeegse oever een afstand van ruim 400

meter afleggen om de Waaldijk te bereiken. Terecht noemt de Ameri-
kaanse militaire historicus MacDonald in zijn The SiegfriedLine Campaign
deze actie 'one -of the most daring and heroic in all the 'Market-Garden'
fighting'2 - en zij had succes; de eerste overgebrachte groepen, geleidelijk
aan versterkt door volgende die op dezelfde wijze werden overgezet (zes
overtochten vonden plaats, de laatste om zeven uur 's avonds), slaagden
er in, de Duitse weerstand op de Lentse oever te breken, en zich, soms
met gevechten van man tegen man, voorwaarts te werken naar de
spoorbrug en de verkeersbrug.

Intussen was het de Britten en Amerikanen ook gelukt om in harde
strijd de Duitsers te forceren tot het prijsgeven van hun twee brugge-
hoofden. Uit het bruggehoofd bij de spoorlijn vloeiden honderden
Waffen-SS'ers naar de spoorbrug terug waarop tussen en naast de rails in

1 N. A. de Groot: Als sterren van de hemel. De oorlog in het Rijk van Nijmegen 1944 (1977),
p. 123. 2 Charles B. MacDonald: The Siegfried Line Campaign, p. 179.


