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bruggen, nl. in de streek van Groesbeek, een kritieke situatie ontwikkeld
welke opnieuwaantoonde dat de Wehrmacht sterker was dan men bij de
hele planning van 'Market-Garden' had aangenomen.

's Ochtends tekende zich een sterke Duitse aanval af uit het gebied
van Kleef. Het was de bedoeling van de Duitsers, door te stoten tot aan
het Maas-Waal-kanaal waar, gelijk eerder opgemerkt, de gehele Gealli-
eerde toevoer die ene brug bij Heumen moest passeren. Zowel bij Beek
als bij Mook (zie kaart IX op pag. 345) doorbraken de Duitsers bijna het
Amerikaanse front, 's middags om drie uur werd Mook, waar nog de
vlaggen hingen ter ere van de bevrijding, opnieuw door hen bezet en
alleen met verbeten gevechten van man tegen man konden de Amerika-
nen verhinderen dat de Duitsers tot Heumen doordrongen. Gavin wierp
zijn laatste reserves in de strijd om die dreiging af te wenden. Inderdaad,
's avonds werden de Duitsers weer uit het zwaar geteisterde, door de
bevolking verlaten Mook verdreven en hoewel zij de volgende dag, 21
september, Beek enige tijd in handen kregen, hadden zij gelukkig niet
de kracht om het offensief naar het Maas-Waal-kanaal te hervatten; dat
gebeurde pas ruim een week later, op 28 september, en opnieuw op I en
2 oktober. Toen, op die zde, verstarde het front - diezelfde dag ging het
inmiddels gearriveerde Militair Gezag tot de evacuatie over van Groes-
beek en de kleinere dorpen in de omgeving, waar de bevolking niet alleen
van het oorlogsgeweld te lijden had gehad maar ook telkens weer in angst
had verkeerd doordat de Wehrmacht die zij op 17 september definitief
verjaagd had geacht, weer was komen opdagen.

Militair gezien was de betekenis van de Duitse aanvallen uit het gebied
bij Kleef en uit het Reichswald dat Horrocks, Browning en Gavin die zich
natuurlijk in de eerste plaats moeite wilden geven om de Britse 1st
Airborne Division bij Arnhem te bereiken, voortdurend krachten moesten
detacheren om te verhinderen dat het Rijk van Nijmegen verloren ging.
Daarbij bedenke men dat de Geallieerde toevoer via 'Hell's Highway' op
zes dagen (20, 22-23 en 24-26 september) was afgesneden. Zo groot werd
het tekort aan infanteristen dat de ca. vijfhonderd piloten die met hun
gliders waren gearriveerd, en ook talrijke Nederlandse vrijwilligers een-
voudig een geweer in hun handen geduwd kregen om de gaten in het
dunbezette front te helpen dichten.'

I De Britse glider-piloten hadden een all round militaire opleiding gehad. de Ameri-
kaanse niet.


