DE BRITSE BEVOORRADING LOOPT MIS

de mist lagen. Ruim 160 transporttoestellen vlogen naar Qosterbecek toe
met voorraden — het grootste deel daarvan belandde in gebieden waar
zich Waffen-SS’ers bevonden die gebruik hadden gemaakt van de Britse
herkenningstekens, sommigen ook van Britse seinpistolen. Heel onge-
lukkig kwamen ook de Poolse luchtlandingstroepen terecht: tussen de
Duitsers en de Airbornes; zij werden door beiden beschoten.

Woensdag, toen men uit Engeland slechts 70 transporttoestellen kon
sturen, ging het met de aanvoer niet anders; een van de Duitse eenheden
maakte toen gebruik van een Brits Eureka-apparaat dat op de Heelsumse
hei was buitgemaakt; het gebruik van dat apparaat droeg er toe bij dat de
Airbornes in Oosterbeek tot hun teleurstelling en ergernis opnieuw na-
genoeg alle parachutes met voorraden ver buiten hun bereik zagen
dalen.

Dat ten aanzien van de bevoorrading zoveel misging, betekende dat
de militaire voorsprong die de Duitsers hadden, steeds groter werd. Dat
was intussen niet de enige factor die aan de operaties van de Airbornes
afbreuk deed; er liep nog veel méér mis.

Urquhart, diep verontrust door het feit dat hij niet wist hoe het er bjj
de Rijnbrug voorstond, besloot maandagmorgen het bataljon dat op
zondag tussen QOosterbeek en Arnhem was blijven steken, op te zoeken
en zelf met enkele andere hoge militairen, onder wie Brigadier Lathbury,
mee te gaan. Het bataljon drong nu het westen van Arnhem binnen maar
kwam in even verwoede als verwarde gevechten niet verder voorwaarts,
Urquhart bleef in de buurt van het St. Elizabethsgasthuis steken, zag zijn
terugweg afgesneden (Lathbury werd gewond) en kon zich pas na vier-
en-twintig uur weer bij zijn troepen voegen. De bevelhebber had dus
een etmaal lang geen enkele leiding kunnen geven — die leiding was
overgenomen door Brigadier Hicks, commandant van de brigade die op
zondag de heidevelden benoorden Heelsum was gaan beschermen. Toen
Urquhart maandagochtend was verdwenen, gaf Hicks bevel dat het
bataljon dat zondag aan de Amsterdamse weg was tegengehouden, via
Oosterbeek naar de brug moest doorstoten — ook dat bataljon kwam in
het westen van Arnhem vast te zitten.

Maandagochtend trachtte Frost van zijn positie bij de brug uit in
verbinding te komen met de rest van de Airbornes. Kapitein Groenewoud,
commandant van het voor Arnhem bestemde Jedburgh-team die zondag
met Frost was meegetrokken, bood zich als vrijwilliger aan om naar het
hoofdkwartier van de Airbornes door te breken — tweehonderd meter van
de gebouwen waarin Frost en de zijnen zich hadden verschanst, werd hijj
dodelijk getroffen. Frost zond er vervolgens een detachement op uit om
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