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de bataljons in het westen van Arnhem te bereiken (het schieten was bij
de brug duidelijk te horen), maar het detachement slaagde daar niet in;
sommige Airbornes raakten gewond, andere sneuvelden, nog andere
werden krijgsgevangen gemaakt.

Wat bij de brug gebeurde, was Hicks nog steeds onbekend. In de
middag liet hij een tweede poging ondernemen om tot de brug door te
stoten; nu werd een van Hacketts bataljons voorwaarts gestuurd - het
kwam niet verder dan de twee die eerder op de dag Arnhem waren
binnengetrokken.

Op maandagavond was de staf van Urquharts hoofdkwartier in Oos-
terbeek neergestreken in het hotel Hartenstein - dinsdagochtend kwam
Urquhart, die al dood was gewaand, er weer opdagen. Hij besloot met
zijn hoofdkwartier in het hotel te blijven dat daardoor als het ware
automatisch het centrum werd van de Britse verdediging. Beseffend dat
het twijfelachtig was of de Airbornes de Rijnbrug in handen hadden en
of zij deze, als dat zo was, ook in handen zouden kunnen houden, had
Urquhart zijn krachten evenwel beter kunnen concentreren op het enige
punt via hetwelk, als de Rijnbrug in Duitse handen bleef of weer in
Duitse handen viel, het XXXth Corps de Airbornes zou kunnen bereiken;
het Drielse veer dat door de hoogte van de Westerbouwing werd gedekt
(zie kaart XIII)' - op dat veer en op de Westerbouwing lette Urquhart
nauwelijks.

Voor de Airbornes verliep de strijd slecht bataljons die maandag ge-
poogd hadden naar de brug door te dringen, werd een vierde toegevoegd.
Niet alleen kwamen zij niet verder dan de vorige dag, maar zij werden
nu ook door de Waffen-SS' ers teruggeworpen naar Oosterbeek. 'There
was by this time chaos', schrijft Urquhart. 'Nobody knew what was happening."
Chaos dreigde trouwens ook ten westen van Oosterbeek waar von
Tettau's versterkte Westgruppe (de daartoe behorende compagnieën van
het Wachbatallion Nordwest die weinig militaire ervaring hadden, leden
zware verliezen) de Airbornes van de droppingsgebieden verjoeg. Bij het
hotel Hartenstein deden zich verschijnselen van paniek voor - Urquhart
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