
VORMING VAN DE 'PERIMETER'

XIII. De 'perimeter' te Oosterbeek
In rood: de omtrek van de 'perimeter' na het ver/oren gaan van de toegang tot

het Drie/se Veer

moest persoonlijk enkele vluchtende militairen door elkaar schudden om
hen tot bezinning te brengen. Bevreesd voor een Duitse opmars uit de
richting van Ede en Heelsum besloot hij een verdedigingslinie aan te
leggen aan de westzijde van Oosterbeek - die aan de oostzijde kwam tot
stand toen de resten van de vier naar Arnhem voorwaarts gezonden
bataljons, niet veel meer dan tweehonderd man, in verwarring terug-
vloeiden. Die verdedigingslinies werden onderdeel van de Z.g.perimeter
of 'omtrek' (zie kaart XIII) waarbinnen de Airbornes zich hoopten te
kunnen handhaven tot de voorhoede van het XXXth Corps zou aanko-
men. In die perimeter kwamen op woensdag nog verspreide groepjes Britse
militairen binnenvallen, óók Brigadier Hackett die, van de landingster-
reinen verjaagd, in de middag van die dag zware verliezen had geleden
toen hij zich in gevechten van man tot man, ernstig gehinderd door het
gebrek aan goede stafkaarten, door de bossen een weg had moeten banen
naar Oosterbeek - Hackett-zelfhad als een gewoon soldaat met geweer,
bajonet en handgranaat moeten meevechten; van de ca. drieduizend man


