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die hij onder zijn bevelen had gehad, kwamen woensdagavond niet veel
meer dan honderdvijftig met hem de perimeter binnen.

Donderdagochtend in de schemering slaagde de Westgruppe er in, de
zwakke bezetting welke Urquhart bij het Drielse veer en de Westerbou-
wing had gelegd, te verjagen. Daarmee zaten de Airbornes in Oosterbeek
opgesloten.

Hoe was het Frost en zijn mannen bij de brug vergaan?
Maandag, de dag waarop vergeefs getracht was een verbinding te

leggen met de bataljons in het westen van Arnhem, werden zij door
Waffen-SS'ers in toenemende mate in het nauw gebracht; 's morgens
hadden zij enkele gebouwen op enige afstand van de oprit kunnen
bezetten - die moesten zij tegen de avond ontruimen. Zij hadden toen
nog de grote satisfactie dat zij althans konden verhinderen dat de Duitsers
van de brug gebruik maakten, maar die genoegdoening ging op dinsdag
verloren. Dinsdagochtend trachtten Duitse tanks (een deel van de tanks
van de i ote SS-Panzerdivision die via het Pannerdense veer de Betuwe
waren binnengekomen) van de Betuwe-oever uit de brug te passeren -
de paar stukken antitankgeschut welke Frost bij zich had, wisten die tanks
tegen te houden, maar's middags was dat niet langer mogelijk: de
Duitsers kwamen de brug over.

Woensdag raakte Frost gewond, één uit velen. Die dag nam Duits
88-mm luchtafweergeschut de paar gebouwen waarin de dodelijk ver-
moeide Airbornes zich nog verdedigden, van nabij onder vuur. Een
kapitein van de Royal Engineers die zich in een schoolgebouwaan de
oostzijde van de oprit bevond, schreef dat de school 'een zeef gelijk'
werd:

'Waarheen je ook keek, zag je het daglicht. De muren konden ons niet langer
tegen kogels beschutten. Het puin lag hoog op de vloeren, het rietwerk hing uit
de plafonds en het fijne witte stof van het pleisterwerk bedekte alles ; alles was
met bloed bespat, het bloed lag in plassen in de lokalen en stroomde in fijne
straaltjes de trappen af en de kleren van de verdedigers zaten vol bloedvlekken.
De aanblik van de mannen zelf was evenwel het afschuwelijkst van al: hun ogen
rood door het tekort aan slaap, hun gezichten zwart van de strijd tegen de
vlammen en baarden van drie dagen. Velen van hen hadden lichte verwondingen,
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