DE BRUG BIJ ARNHEM GAAT VERLOREN

hun kleren waren stuk geknipt en daaronder zag men haastig aangelegde en van
bloed doorweekte noodverbanden’ —

hetzelfde kon men zien in de gebouwen aan de westzijde van de oprit
welke op die woensdag ook al één voor één in puin werden geschoten.
Een paar Britse lichte mortieren konden aanvankelijk nog enig tegenvuur
geven maar zij waren, toen het donker werd, alle uitgeschakeld. Een
beschieting met fosforgranaten begon. Binnen enkele minuten stond het
pand waarin Frost zijn commandopost had gevestigd, in lichter laaie. Bijna
driehonderd gewonden lagen er in de kelder en op de parterre-verdie-
ping. Haastig werden zij naar een tweede pand overgebracht. Dat werd
op dezelfde wijze in brand geschoten — weer werden de gewonden
weggedragen. Al terwille van hen diende men de plek te verlaten. Nu
bovendien duidelijk was dat de Duitsers de brug waar de gehele strijd
om draaide, in hariden hadden en dat zij, zo het XXXth Corps er in slaagde
de brug te bereiken, zonder twijfel tijd zouden hebben haar op te blazen,
had het geen zin meer, ter plaatse een vrijwel weerloos doelwit te bljjven
vormen voor het superieure Duitse geschut.

In het nachtelijk duister slopen de ca. honderdvijftig Airbornes die zich
nog konden voortbewegen, naar panden in de buurt. Ook daar werden
zij ontdekt, ingesloten, onder vuur genomen. Ca. vijftig hunner raakten
gewond. De ca. honderd overigen besloten uiteen te gaan en zich in kleine
groepjes te verschuilen teneinde, zodra het licht werd, de strijd te her-
vatten; bijna allen werden bij die pogingen om een schuilplaats te zoeken
dan wel de volgende ochtend krijgsgevangen gemaakt. Een politieman
zag een deel van die krijgsgevangenen onder zware bewaking afgevoerd
worden, ‘zij zongen in koor It’s a long, long way to Tipperary’> — hun
geestkracht was ongebroken, maar de strijd bij de brug was ten einde.

Arnhem telde in september ’44 ruim negentigduizend inwoners, Oos-
terbeek ca. tienduizend. Wij deden al uitkomen dat de inwoners van
Oosterbeek zich op zondagmiddag 17 september als bevrijd beschouwden
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