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en dat diegenen onder de Arnhemmers die zondagavond vernamen dat
de Britten bij de brug waren, verwachtten de volgende dag bevrijd te
worden.

Hoe anders liep het!
Op maandag vielen in Oosterbeek de eerste Duitse granaten neer, niet

zo vele, maar op dinsdag waren zij al niet meer te tellen. Bovendien kwam
de Luftwaffe met Messerschmitt-jagers de posities van de Airbornes in en bij
het dorp bestoken. Die dag (een oase van rust, vergeleken met de zes
dagen die nog zouden volgen) was, schreef later een katholiek inwoner,
een 'springvloed van razende oorlogsgeluiden' , een 'chaos van ineenstor-
tende orkanen'; met geloofsgenoten had hij een schuilplaats gezocht -

'hartverscheurend klinken hun roepende stemmen tegen het steeds zwaardere
granaatvuur. Het regelmatig 'Wees gegroet' vormt 'n samenklank met de oor-
logsroffel daarbuiten. Gelijkmatig als hamerslagen klinkt die groetenis (die nu 'n
noodkreet is), steeds luider, steeds feller, en buiten tegen de muur kraakt het
granaatvuur als het gestamp van een heimachine. Het is niet om te harden!"

Voordat de z.g.perimeter in de tweede helft van woensdag 20 september
werd gevormd en gesloten, trokken talloze burgers uit Oosterbeek weg,
meenemend wat zij dragen konden. In het gebied tussen Arnhem en Ede
waar op maandag, dinsdag en woensdag plaatselijk felle strijd werd
geleverd tegen von Tettau's Westgruppe en de uit het noorden oprukkende
Waffen-SS'ers, kwamen deze vluchtelingen maar al te vaak tussen de
strijdende partijen terecht. Sommigen vluchtten dan verder naar het
westen, anderen naar het oosten. 'Huilende vrouwen', aldus een Poolse
oorlogscorrespondent die zich op een gegeven moment in de bossen
bezuiden de Amsterdamse weg bevond,

'vroegen ons handenwringend waar zij naar toe moesten. Helaas, ook wij wisten
dat niet .

. . . Doch ineens klonk een verscheurende kreet, zelfs boven het gebulder van
de artillerie uit. Wesprongen in onze loopgraaf overeind ... Een grote groep
kinderen kwam tussen de bomen door rennen; wild baanden zij zich een weg
door het kreupelhout, struikelend over de kuilen en oneffenheden. Er waren er
zeker tien, doch waarschijnlijk nog meer. Een meisje van een jaar of zestien,
zeventien had de leiding en de hele troep kinderen, van wie de grootste vermoe-
delijk niet ouder was dan een jaar of tien, rende achter haar aan.?

1 Frater Assisius in: Niet tevergeefs, p. 73. 2 M. Swiecicki: Rode duivels in Arnhem!
(1945), p. 41-42.
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