
DELEN VAN ARNHEM IN BRAND GESTOKEN

Niet minder groot werden de verwarring en de ontzetting in Arnhem.
Een groot deel van Arnhem was oorlogsterrein geworden: de directe

omgeving van de noordelijke oprit naar de brug, de wijken bij de rivier
waardoor op zondag Frosts bataljon zich voorwaarts had gewerkt en waar
dat op dinsdag opnieuw werd getracht door een ander bataljon dat dwars
over de Rijn door Duits 88-mm geschut onder vuur werd genomen, de
westelijke stadswijken waar tenslotte vier bataljons Airbornes slaags raak-
ten met Waffen-SS'ers. In talrijke straten, in talrijke huizen werd gevoch-
ten.' Maar de Waffen-SS'ers wisten een probaat middel om zich de
Airborne, van het lijf te houden en hen tegelijk in het nauw te brengen:
brandstichting. In de betrokken stadsgedeelten werden de Arnhemmers
hun huizen en kelders uitgejaagd, mannen en vrouwen, kinderen en
ouden van dagen, gezonden en zieken moesten maar zien hoe zij zich
redden konden, straat na straat werd aangestoken. Maandag tegen de
avond (overdag hadden loslopende Duitse militairen uit de verlaten
winkels en warenhuizen alles geroofd wat van hun gading was) leek het
alsof de binnenstad één vuurzee was - 'wie een stad ziet branden, hoort',
aldus de Arnhemmer Johan van der Woude, 'duizend stemmen van oud
leven dat vergaat."

In de wijken die door het vuur gespaard werden en die propvol
vluchtelingen kwamen te zitten, werd het bestaan van dag tot dag
moeilijker. Er was geen gas en geen electriciteit en ook de waterleiding
werkte een aantal dagen niet. Hier en daar waren pompen waar men
urenlang in de rij moest staan (ook uit de vijvers van het park Sonsbeek
werd water gehaald) - urenlang moest men tevens wachten bij de weinige
bakkerijen die nog voor brood zorgden. Het Rode Kruis improviseerde
een distributiedienst, liet door vrijwilligers voorraden voedsel en textiel
uit de verlaten binnenstad weghalen, opende uitdeelposten in de buiten-
wijken.

Naast die materiële moeilijkheden was er de onzekerheid. Men hoorde
het dreunen van het geschut, de zware explosies van de ontploffende
granaten en het gerekketek van de mitrailleurs, men zag de branden, de

1 Vooral het granaatvuur leidde er toe dat de justitiële autoriteiten op maandag 18
september opdracht gaven, de gevangenen uit het Huis van Bewaring en uit de aan
de Oosterbeekse kant gelegen Strafgevangenis op enkele ernstige gevallen na vrij te
laten. Die ernstige gevallen werden in het politiebureau van Velp opgesloten, de lichte
gevallen uit de Strafgevangenis kwamen in Oosterbeek terecht vanwaar zij nog
diezelfde dag met het Drielse veer naar de Betuwe werden afgevoerd. 2 Johan van
der Woude: Arnhem, betwiste stad (1945), p. 38.
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