
HET 'ORANJELEGIOEN' IN OOSTERBEEK

Douw van der Krap, een van de weinigen die in '40 had geweigerd,
loyaliteit aan de bezetter te beloven, toen als krijgsgevangene was afge-
voerd en in '43 uit het kamp te Stanislau was ontsnapt; hij had met steun
van de Poolse illegaliteit Warschau kunnen bereiken, had daar een functie
gekregen bij de Philipsvestiging, had deelgenomen aan de grote opstand,
was persoonlijk betrokken geweest bij de liquidatie van een Duitse
officier en had het nadien verstandig geacht (hij was gedeeltelijk van
Indonesische afkomst en viel dus door zijn uiterlijk in Polen sterk op)
om met de hulp van Philips terstond naar Nederland terug te keren; daar
was hij eind augustus in Oosterbeek ondergedoken en inderdaad had hij
na zijn ervaringen te Warschau de Greef tegen een premature inzet van
illegale werkers gewaarschuwd.

De Greef nam die waarschuwing ter harte, anders gezegd: de OD'ers
werden niet' gemo biliseerd', maar talrijke illegale werkers verleenden al
in de dagen waarin in Arnhem werd gevochten, steun aan de Airbornes:
zij wezen hun de weg, fungeerden als tolken, lieten hen, als zij Ooster-
beek niet meer konden bereiken, onderduiken; bovendien werden licht-
gewonden die in het St. Elizabethsgasthuis waren opgenomen, geholpen
om, toen het ziekenhuis binnen de Duitse linies was komen te vallen,
langs kruip- en sluipwegen de perimeter binnen te komen.

Douw van der Krap vervoegde zich op maandag bij de staf van de
Airborne-divisie, ontmoette daar Knottenbelt die toen al enkele tientallen
illegale werkers die wilden meevechten, om zich had verzameld, en nam
het commando over het groepje op zich. Hij begon dit 'Oranjelegioen'
te oefenen. De leden (jongens van zeventien tot twintig jaar, onder hen
enkele opgedoken Joodse jongeren) misten alle militaire scholing - die
werd hun nu bijgebracht; zij maakten zich tegelijk verdienstelijk door
een deel van de krijgsgevangenen te verhoren, een zeer gemengd gezel-
schap (Nederlanders, Duitsers, Polen en Russen), dat op de tennisbaan
bij het hotel Hartenstein werd vastgehouden. De uitrusting van het
'Oranjelegioen' was primitief; er waren op maandag en dinsdag slechts
buitgemaakte Duitse geweren beschikbaar en wat de 'uniform' betrof,
moest men maar tevreden zijn met een battledress of alleen maar een
militaire broek of een helm. Woensdag, toen de perimeter gevormd werd
en het er naar uitzag (men denke aan de paniek die zich voordeed) dat
de Waffen-SS' ers heel Oosterbeek in handen zouden krijgen, besloot
Douw van der Krap het 'Oranjelegioen' te ontbinden - na alles wat hij
in Warschau had beleefd, nam hij aan dat de SS'ers de leden als 'partisa-
nen' zouden beschouwen en neerschieten; de meeste vrijwilligers trok-
ken zich toen terug, een enkeling bleef met de Airbornes meevechten.
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