
DE TELEFOONVERBINDINGEN VERBROKEN

'The general doesn't believe it. He says: he knows those patriotic fairy-tales from
Italy."

Uit deze opvatting vloeide voort dat Urquhart op donderdag toen hij,
na het verloren gaan van het Drielse veer en de Westerbouwing, binnen
de perimeter opgesloten zat, een groepje Airbornes naar de telefooncentrale
te Oosterbeek zond om deze te vernielen. 'De reden die werd opgegeven,
luidde', aldus de historicus P. R A. van Iddekinge,

'dat men op het divisiehoofdkwartier bang was dat NSB'ers en andere onbe-
trouwbare elementen van de verbindingen gebruik zouden maken om de Duit-
sers in Arnhem in te lichten over de Engelsen in de perimeter. Toen een van de
daar aanwezige verzetslieden die de apparatuur bediende, smeekte om dan de
installaties tenminste niet onherstelbaar te vernielen en wees op het onschatbare
voordeel dat de Engelsen van het voortbestaan van de verbindingen konden
hebben, kreeg hij te horen dat de luchtlandingstroepen hun eigen radiosets hadden
en daarom de burgertelefoon niet nodig hadden. En de telefooncentrale werd
grondig en definitief vernield'2 -

waarmee Urquhart een snelle verbinding niet alleen met Arnhem maar
(potentieel) ook met Nijmegen kwijt was.

*

Op woensdagmiddag had Urquhart het volgende bericht? opgesteld voor
Browning en Horrocks:

'Enemy attacking main bridge in strength. Situation serious for 1 Para Brigade. Enemy
also attacking position east from Heelsum and west from Arnhem. Situation serious but
am forming close perimeter defence round Hartenstein with remainder of division. Relief
essential both areas earliest possible. Still retain ferry crossing Heveadorp' -

het Drielse veer dus. 'There is some evidence', schrijft Urquhart, 'that this
signal did not finally get through until the following morning, Thursday 21

September"; vermoedelijk betekent dit dat het op woensdagmiddag op-
gestelde bericht pas donderdagochtend met succes doorgegeven werd,
ongewijzigd. Die donderdagochtend was de situatie evenwel in tweeërlei
opzicht wezenlijk veranderd: de Rijnbrug en het Drielse veer waren beide
verloren gegaan.
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