
'MARKET-GARDEN' / SPOORWEGSTAKING

Dat niet wetend, gingen Browning en Horrocks alles op alles zetten
om naar de brug en het veer door te breken. Bij de opmars naar de brug
had volgens het operatieplan voor 'Market-Garden' mede de tot het
XXXth Corps behorende 43rd Division ingezet moeten worden, maar deze
zat donderdagochtend nog vast in enorme opstoppingen die zich tussen
Eindhoven en Grave hadden gevormd als gevolg van het feit dat men
de brug bij Son een groot deel van de woensdag niet had kunnen
gebruiken.

Donderdag in de ochtend poogden twee groepen tanks van de Guards
Armoured Division uit het bruggehoofd dat bij de spoorbrug en de ver-
keersbrug over de Waal was gevormd, noordwaarts op te rukken. Zij
konden zich, zoals prins Bernhard Montgomery al had gewaarschuwd,
niet verspreiden in het polderland maar moesten de rijksstraatweg via
EIst volgen. Daar had Bittrich bij Ressen (zie kaart XIV) twee bataljons
in stelling gebracht (één was aan de omsingeling van de perimeter ont-
trokken) met een aantal tanks en twee batterijen 88-mm geschut - er was
voor de Guards geen doorkomen aan.

's Middags ging naar Oosterbeek eindelijk de derde lift op weg: ruim
vijftienhonderd Poolse parachutisten. De bedoeling was dat zij bij Driel
zouden landen en in de nacht van donderdag op vrijdag met het veer
naar Oosterbeek zouden oversteken. Meer dan de helft van de transport-
toestellen kon door het slechte weer en het Duitse afweervuur Driel niet
bereiken, slechts ongeveer zevenhonderdvijftig man sprongen laat in de
middag naar beneden waar hun commandant, generaal-majoor S. Sosa-
bowski, toen hij zijn parachutisten bijeen had (zij moesten zich onmid-
dellijk verdedigen tegen Waffen-SS'ers die over de Rijnbrug in de rich-
ting van Driel waren gezonden), spoedig te horen kreeg dat het Drielse
veer in Duitse handen was. Sosabowski's mannen die op de aanwezigheid
van de veerpont hadden gerekend, hadden maar drie rubberboten bij zich.
In de nacht van donderdag op vrijdag kwam geen hunner de rivier
over.

Donderdagavond arriveerde de voorhoede van de Britse 43rd Division
in Nijmegen. Diezelfde avond liet Urquhart aan Browning seinen:
'No knowledge elements oj Division in Arnhem for 24 hours. Balance ofDivision
in very tight perimeter ... Our casualties heavy. Resources stretched to utmost.
Relief within 24 hours vita!'! - men ziet: van het verloren gaan van het
Drielse veer maakte Urquhart geen melding. Browning reageerde on-
middellijk: de 43rd Division moest tot elke prijs naar Driel doorstoten.

I Tekst in Chr. Hibbert: The Battle of Arnhem, p. IÓS.


