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aarzelde, riep de steun in van de bij Nijmegen gestationeerde artillerie
(met het regelen van het af te geven vuur gingen uren verloren) — pas in
de namiddag en na drie aanvallen werd de Kampfgruppe uit Oosterhout
verjaagd. Een mobiele colonne met tanks en infanterie reed naar Driel.
Daar waren ook twee dukws bij, amphibische voertuigen, maar aan de
Rijn bleek ’s avonds dat het onmogelijk was met die zware dukws door
de drassige, van smalle sloten doorsneden uiterwaarden bij de rivier te
komen. Bovendien waren de Westerbouwing en de rest van de noor-
delijke oever stevig in Duitse handen — bij het licht van hun lichtkogels
konden de Duitsers vooral van de hoogte van de Westerbouwing af op
alles vuren wat zich in de uiterwaarden bewoog of zich op het water
waagde. Dat laatste deden enkele tientallen Polen, zwemmend of zich
vasthoudend aan alles wat kon drijven; vijftig hunner kwamen de peri-
meter binnen, anderen verdronken of kwamen zo ver stroomafwaarts
terecht dat zij in Duitse handen vielen.

Zaterdagzond Horrocks, weervia Oosterhout(de tanks van de Guards,
door onderdelen van de 43rd Division versterkt, hadden de Duitse
strijdmacht van Ressen slechts weten terug te dringen tot Elst), nieuwe
troepen naar Driel en in de nacht van zaterdag op zondag slaagden
ongeveer tweehonderd Polen er in, zich bij Urquharts mannen te voegen.
In de nacht van zondag op maandag zou de operatie herhaald worden.
Hiervoor had Horrocks nieuwe dukws voorwaarts gezonden alsook een
aantal aanvalsboten gelijk aan die waarmee de Amerikanen de Waal
waren overgestoken. De bedoeling was dat manschappen van het tot de
43rd Division behorende Dorsetshire Regiment de rivier over zouden gaan,
weer bij het Drielse veer. Beter ware het geweest, de oversteekplaats iets
naar het oosten te verleggen zodat men verder van de Westerbouwing
af zou zijn en recht tegenover de perimeter zou uitkomen (zie kaart XIV),
maar dit denkbeeld werd door de commandarit van de Dorsets verworpen
omdat aanvaarding zou hebben betekend dat de artilleriesteun van Nij-
megen uit geheel opnieuw zou moeten worden geregeld waardoor men
de hele operatie een etmaal zou moeten uitstellen. Er werd een groot
aantal aanvalsboten verwacht, maar dat viel tegen: er waren er maar negen
doordat van de Britse vrachtauto’s waarmee die boten werden aange-
voerd, twee de weg naar Elst hadden genomen in plaats van die naar
Oosterhout en twee andere bij Oosterhout in de modder waren geslipt
en gekanteld in een sloot terecht waren gekomen. ‘Het overbrengen van
de dukws werd’, aldus Boeree, ‘ecen mislukking’ — ze vormden, toen men
ze met veel moeite te water had gelaten, een zo groot doelwit dat de een
na de ander door de Duitsers met kogels werd doorzeefd.
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