‘MARKET-GARDEN’ /[ SPOORWEGSTAKING

‘Relief within 24 hours vital’, had Urquhart gelijk weergegeven, op don-
derdagavond 21 september aan Horrocks doen seinen. Houdt men in het
oog dat hij zich nadien met zijn mannen toch nog vier etmalen is blijven
verdedigen, dan is duidelijk met hoeveel taaiheid het restant van de
Airbornes de ongelijke strijd heeft volgehouden. Restant, want van de ca.
tienduizend man die op zondag en maandag waren geland, waren woens-
dagavond niet veel meer dan drieduizend binnen de perimeter aanwezig
(en bjj hen voegden zich dus ca. tweehonderdvijftig Polen en een kleine
honderd Dorsets); ongelijke strijd, omdat de vijand numeriek niet alleen
veel sterker was maar ook over veel zwaardere wapens beschikte en geen
tekort had aan munitie en andere voorraden. Het moge dan waar zijn dat
Urquhart enkele ongelukkige beslissingen had genomen (op het gehele
operatieplan voor ‘Market-Garden’ komen wij nog terug), hij was als
bevelhebber van een rustige onverstoorbaarheid welke een inspiratie was
voor een ieder die met hem in contact kwam.

Men was er, zoals bleek, op donderdag in geslaagd, radioberichten te
wisselen met Horrocks” hoofdkwartier. Die verbinding kon van tijd tot
tijd gebruikt worden; gevolg was dat de Britse artillerie van donderdag
af Duitse doelen bij de perimeter onder vuur nam, soms daarbij geholpen
door telefonische aanwijzingen welke Kruyffs groep uit Arnhem doorgaf.
Tweemaal trachtten bommenwerpers van de Royal Air Force op die dag
voorraden af te werpen — van de eerste serie parachutes kwam geen een,
van de tweede kwamen slechts enkele binnen de perimeter terecht, ge-
deeltelijk met voorraden die geen zin hadden: nieuwe rode baretten,
schrijfpapier en zeep (terwijl er binnen de perimeter geen water was). Op
zaterdag werd een nieuwe poging tot bevoorrading onderonmen, de
laatste (zowel op donderdag als op die zaterdag werden door de RAF
zware verliezen geleden) — wéér geen succes. ‘There were times' schreef
Urquhart later met betrekking tot zaterdag, ‘when it seemed no living thing
would survive above ground.’

Was de situatie op de andere dagen minder benauwend? Nauwelijjks.

De paar vierkante kilometers die de Airbornes in bezit hadden (een
gebied van nog geen 1 500 meter van noord naar zuid en van 500 meter
van west naar oost, goeddeels iets bewesten de bebouwde kom van
Oosterbeek gelegen), was van het kriecken van de dag totdat de duisternis
inviel, het doelwit van Duitse projectielen: van de kogels van geinfil-
treerde scherpschutters tot de zwaarste granaten toe. Afgezien nog van de
van telescoop-vizieren voorziene geweren van die scherpschutters en van
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