
DE BRITTEN IN OOSTERBEEK

de lichte wapens (o.m. lichte mortieren en mitrailleurs) van de Waffen-
SS'ers lag de perimeter onder vuur van enkele tientallen lichte en zware
tanks, van tien zware mortieren, van tien zware raket-batterijen, van
twaalf stuks infanteriegeschut, van vier-en-dertig houwitsers, en van
twintig stuks luchtafweergeschut van 88 en zelfs van 105 mm - al die
zware wapens (behalve de tanks die zich soms voorwaarts waagden)
opereerden van posities uit waar zij voor de Airbornes, die over slechts
twee lichte batterijen beschikten, onbereikbaar waren; posities ook die
maar zelden door de jagers en Typhoons van de Second Tactical Air Force
werden aangevallen. Er waren perioden in de strijd gedurende welke
nagenoeg elke seconde een zwaar Duits proj eetiel binnen de perimeter tot
ontploffing kwam. Het lawaai was oorverdovend en men waagde zich
overdag slechts met groot risico buiten de, overigens onzekere, beschut-
ting van de loopgraven of van de stukgeschoten huizen - granaatscherven
vlogen in het rond en de Duitse scherpschutters (enkelen hunner werden
met goedgemikte schoten uitgeschakeld) vormden een constant gevaar.
Van honger hadden de Airbornes minder last dan van gebrek aan slaap en
van dorst. De waterleiding werkte niet meer, wat men aan vocht kon
vinden, werd gedronken: regenwater, water uit aquaria, ja het roestbruine
water uit centrale verwarmings-installaties. Niemand kon zich wassen of
scheren, men vocht door met baardstoppels op het van kruitdamp zwarte
gezicht, met roodomrande ogen, vocht door in de lijkenstank die gelei-
delijk over delen van het slagveld kwam te hangen, vocht door ondanks
het in gevechtspauzes weerklinkend geschetter van Duitse luidsprekers
waardoor in het Engels werd uiteengezet hoe hopeloos de positie was en
lange naamlijsten werden voorgelezen van Airbornes die al gesneuveld
waren of, al dan niet gewond, krijgsgevangen gemaakt.

Aanval na aanval van de Duitsers werd afgeslagen: op donderdag, op
vrijdag, op zaterdag. Het aantal gewonden steeg onrustbarend - zij
hadden het, weerloos als zij waren, moeilijker nog dan diegenen die nog
konden rondspieden, zich bewegen, zich zo onzichtbaar mogelijk maken
en, zo vaak dat nodig was, zich verdedigen. Drie Oosterbeekse hotels
waren naast enkele andere gebouwen (onder meer de Christelijke Lagere
School) al in de eerste dagen na het begin van de luchtlandingen als
noodhospitalen ingericht. De directe zorg voor de gewonden, onder hen
ook Duitse militairen, berustte er bij de militaire artsen en verplegers van
de Airborne Division - mannen die zich, met steeds schaarser middelen,
tot het uiterste gaven aan hun taak. Nederlandse vrijwilligers en vooral
vrijwilligsters, onder hen enkele verpleegsters, alsook de in Oosterbeek
gevestigde artsen stonden hun onmiddellijk ter zijde: daarnaast was


