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het gebied waar de meeste Dorsets al een etmaal vastzaten); al die mis-
leiding had succes. Onderdeel van de misleiding was voorts dat de
lichtgewonden binnen de perimeter het vuren zouden voortzetten en dat
ook de zwakke radio's die gebruikt waren, hun onderling verkeer zouden
handhaven. Alle gewonden zou men achterlaten; Warrack en zijn gehele
staf alsook de padres zouden bij hen blijven.

Maandagavond om tien uur (de regen stroomde neer en er stond veel
wind) werd de afgesproken artilleriebeschieting ingezet. De lange rij
begon langzaam voorwaarts te gaan, tekens volgend waarmee de com-
mandant van de afdeling Royal Engineers van de Airbornes, Lieutenant-
Colonel E. C. W. Myers (deze was in de voorafgaande nachten enkele
malen met een roeibootje de Rijn overgestoken), de te volgen route had
aangegeven. 'Om kwart voor elf', aldus Swiecicki,

'slopen ook wij ... het bos in. We werden bijna verblind door een rosse gloed.
Alles om ons heen stond in brand. De omliggende dorpen, het bos, alles stond
in helle vlam. Boven onze hoofden spatten de mortiergranaten uit elkaar en
strooiden duizenden stukken scherf in het rond. De lucht trilde van het gegier
en gefluit van de artilleriegranaten. De omgevallen bomen maakten het moeilijk
om vooruit te komen, onze voeten raakten verward in de takken en diepe kraters
dwongen ons ieder ogenblik van richting te veranderen of er overheen te
springen.'

Eenmaal bij de uiterwaarden gekomen kreeg men last van koeien; die
renden dodelijk verschrikt in kudden rond, 'vielen over de mensen en
vochten onder elkaar." Bij de rivier moest men wachten op de boten die
groep na groep afhaalden, Dat wachten was, na alles wat men had
doorstaan, het ergste - sommigen konden het niet verdragen en drongen
naar voren. Sosabowski hoorde hoe een officier hun woedend toesnauw-
de: 'Behave like Englishmen!'2

Bij de overtocht werden niet alleen de Britse aanvalsboten gebruikt
maar ook Canadese stormboten met buitenboord-motoren. Verscheidene
van die boten werden tot zinken gebracht, andere dreven ver af.

Tot ongeveer middernacht merkten de Duitsers niet wat er gaande
was, maar nadien namen zij de omgeving van de overzetplaats onder
vuur, ook van de Westerbouwing af. Na vier uur 's morgens was het
volstrekt onmogelijk met het overzetten door te gaan. Meer dan drie-
honderd Airbornes bevonden zich toen nog op de noordelijke oever.
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