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Sommigen hunner sprongen in het water, gebruik makend van zwem-
gordels die in de boten naar de noordelijke oever waren meegenomen,
en trachtten op eigen kracht de overzijde te bereiken. Menigeen verdronk.

Van de omstreeks tienduizend Airbornes die op zondag 17 en maandag
18 september waren geland, waren meer dan twaalfhonderd gesneuveld.
Binnen de perimeter troffen de SS'ers meer dan driehonderd gewonden
aan die, evenals de bijna drieduizend die vóór de evacuatie van de
noodhospitalen gewond waren geraakt (veruit de meesten in de eerste
dagen van de strijd, en buiten Oosterbeek), naar Nederlandse ziekenhui-
zen werden overgebracht. Omstreeks tweehonderd Airbornes hadden in
die eerste dagen een schuilplaats weten te vinden bij Nederlandse gezin-
nen, meer dan honderd in Arnhem. Afgezien nog van de gewonden
waren van 17 september af ruim een-en-dertighonderd krijgsgevangenen
in Duitse handen gevallen. Niet veel meer dan een vijfde van de oor-
spronkelijke Airborne Division, ruim duizend glider-piloten meegeteld,
namelijk een-en-twintighonderddrie-en-zestig man, bereikte de zuide-
lijke Rijnoever; hetzelfde lukte honderdzestig van de tweehonderdvijftig
Polen en vijf-en-zeventig man van het Dorsetshire Regiment; van die
Dorsets werden ruim tweehonderd krijgsgevangen gemaakt.

Ook de Duitse verliezen waren niet gering: ca. elfhonderd gesneuvel-
den en ca. tweeduizendtweehonderd licht- en zwaargewonden.

De afvoer van de krijgsgevangenen werd onmiddellijk ter hand ge-
nomen -lichtgewonden moesten lopen. Op dinsdagochtend hoorden de
Britten die in het Diaconessenhuis werden verpleegd (daarheen waren
zij overgebracht, omdat het St. Elizabethsgasthuis aan de Rijn te onveilig
lag), vanuit de verte zingende mannen naderen - Britse liederen! 'There
were', vernam Urquhart later,

'some five hundred exhausted men, some limping and on sticks, some swathed in bandages
which were now a filthy brown colour and caked in the dirt in which they had fought.
Their faces were bearded and sunken and their eyes red from sleeplessness. Yet they sang
on the march and the Dutch civilians ... looked on and marvelled, and the Germans were
awed."

*

Dat de perimeter in de nacht van maandag 25 op dinsdag 26 september
werd opgegeven, betekende het einde van de verschrikkingen waaraan

'RE. Urquhart: Arnhem, p. 185.


