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wezenlijke stilte viel, was het westelijk deel van Oosterbeek verwoest;
ruim honderd burgers waren er om het leven gekomen.

*

Een groot deel van Oosterbeek en delen van Arnhem waren totaal
onbewoonbaar geworden. De Oosterbekers die uit het gebied van de
perimeter waren weggetrokken en de Arnhemmers die uit de in brand
gestoken stadsgedeelten waren gevlucht of verjaagd, zou men in de
gezinnen hebben kunnen laten waarbij zij in eerste instantie een toevlucht
hadden gevonden, maar de Wehrmacht besliste anders: de gehele zuide-
lijke Veluwezoom moest in staat van verdediging worden gebracht en
dat betekende dat Oosterbeek, Arnhem, Heelsum, Renkum en Wagenin-
gen moesten worden geëvacueerd.' Het betrofhier in totaal ca. honderd-
tachtigduizend personen van wie de inwoners van Arnhem uiterlijk
maandag 25 september moesten wegtrekken, die van Oosterbeek twee
dagen later, die van Renkum en Wageningen op I en die van Heelsum
op 3 oktober.

De eerste uittocht: die uit Arnhem, was het grootst. Bevel er toe werd
op zaterdag 23 september gegeven (dit bevel was afkomstig van Harzer
en het is onwaarschijnlijk dat deze op eigen gezag heeft gehandeld) en
wel aan de leider van de Rode Kruis-organisatie te Arnhem, dr. J. N. van
der Does. Deze liet zondagmorgen, optredend namens de Evacuatiecom-
missaris voor Gelderland, mr. A. baron van Heeckeren, op tal van plaatsen
in Arnhem briefjes aanplakken- met de mededeling dat alle inwoners
vóór maandagavond acht uur de stad moesten hebben verlaten; als
evacuatierichtingen werden de richting Ede en de richting Apeldoorn
aanbevolen. 'Ieder neme', zo heette het, 'slechts het hoognodige mee en
wel voornamelijk dekens, eetgerei en mondvoorraad. In verband met
luchtgevaar wordt men aangeraden kleine groepen te vormen, voorzien
van witte vlaggen.'

Het was, schreven later Fréquin, Knap en Kruiderink in hun Arnhems

I Na zondag 17 september waren uit het gebied tussen Ede en Oosterbeek ca.
vijfduizend burgers naar Renkum gevlucht; de boerderijen bij de Heelsumse heide
waar men op 17 en 18 september de Airbornes op allerlei wijze hulp had geboden,
werden eind september door de Wehrmacht met geweld ontruimd en in brand
geschoten. 2 Tekst in 1. Fréquin, H. A. A. R Knap en W. H. Kruiderink: Arnhems
Kruisweg, p. 90.
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