ARNHEM ONTRUIMD

Kruisweg, ‘een goedbedoeld advies’, maar het werd ‘algemeen opgevat
als een aanduiding dat de stad slechts voor enkele dagen verlaten behoef-
de te worden.”! Maandagochtend begon de grote uittocht, hoofdzakelijk
in de richting Apeldoorn. ‘Velen’, aldus een relaas,

‘hadden nog een fiets, met of zonder banden. Maar geen mens reed er op. Dat
zou ook onmogelijk geweest zijn in de ontstellende drukte. Allen hadden hun
rijwiel volgepakt als een muilezel, vooral met kleren en beddegoed. Velen
bezaten geen vervoermiddel. Ze hadden zakken en pakken op de nek; vrouwen
en kinderen gingen gebukt onder nauwelijks te torsen lasten. Om de paar honderd
meter moesten ze rusten. En dan gingen ze weer verder, de eindeloze weg, tegen
de steile hellingen op van het Veluwse heuvelland met af en toe een regenbui
om de ellende volmaakt te maken ... Sommigen trokken de knellende schoenen
uit en liepen op blote voeten verder. Men liep tegen elkaar aan, duwde elkaar op,
trapte op elkaars goed, versperde elkaar de weg. Voorbij Woeste Hoeve kon het
ergste leed worden opgevangen door de mannen uit Apeldoorn en omgeving,
die al vroeg in de morgen met bakfietsen, handwagens en paardenkarren de weg
naar Arnhem waren opgegaan om zoveel mogelijk de meest vermoeiden te
helpen.’2

Waar hier en daar in de lange stoet uit Arnhem nog paardenkarren zich
voortbewogen, trokken ze driewielers, handkarren en geimproviseerde
vehikels achter zich aan. ‘Onbeschrijfelijk’, aldus een tweede relaas,

‘was het lot der hulpbehoevenden, gebrekkigen en zieken . .. die nu in het
gunstigste geval op een handwagen liggend, doch meestal moeilijk en pijnlijk
zittend op de bagagedrager van een fiets en heel vaak strompelend, steunend op
de arm van een familielid, meer dood dan levend voortgesukkeld zijn’ —

een OD’er zag ‘een meisje van een jaar of twaalf die het leven van haar
opoe trachtte te verlengen door haar op een stoel voort te duwen, met
de stoelpoten op rolschaatsen bevestigd.™

Het Gemeenteziekenhuis in Arnhem lag vol Duitse gewonden die
vooreerst mochten blijven, maar de patiénten uit het Diaconessenhuis,
onder hen de gewonde Airbornes en talrijke Arnhemmers (bijna twee-
honderd bewoners van de stad waren omgekomen), werden allen ge-
evacueerd. Het Rode Kruis mobiliseerde daartoe wat het aan vehikels kon
vinden en de patiénten werden, de meesten in open wagens en vaak
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