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onder regenbuien, in eerste instantie naar het museumgebouw op de
Hoge Veluwe overgebracht.

Mét de Arnhemmers togen ook de meer dan honderd Airbornes op pad
die in de stad ondergedoken waren en die men haastig van burgerkleren
had voorzien. Hun helpers brachten hen in hoofdzaak in de buurt van
Schaarsbergen onder: in woningen, in schuurtjes, soms ook in holen in
de bossen.

Gelijk weergegeven: de meeste evacué’s dachten dat ze Arnhem maar
voor enkele dagen zouden verlaten. Men had amper een etmaal de tijd
om zich op het vertrek voor te bereiden en men moest, al door het gebrek
aan transportmiddelen, de inventaris van de woning achterlaten. Boeren
en landarbeiders die ook al uit de betrokken gemeenten weg moesten,
namen hun geiten, koeien en paarden mee maar aan het meenemen van
meubels, vloerbedekking, gordijnen, keukengerei en kostbaarheden als
antieke kasten en schilderijen viel niet te denken. Dat bleef in de verlaten
woningen. Er waren er overigens in Arnhem die, denkend dat de eva-
cuatieperiode maar kort zou duren en dat de Duitsers aan scherpe controle
niet zouden toekomen, eenvoudig het evacuatiebevel negeerden en ter
plaatse bleven; wie dat er op waagde, ondervond in de eerste weken geen
moeilijkheden.

Waar de ca. honderdtachtigduizend personen die het grootste deel van
hun bezittingen in de steek moesten laten, werden ondergebracht (som-
migen bij vreemde gezinnen ingekwartierd, anderen primitief gehuisvest
in schuren, stallen en kippehokken) weten wij niet precies. In Ede kwa-
men er dertigduizend terecht, in Apeldoorn naar schatting tegen de
vijftigduizend, voorts enkele tienduizenden in dorpen en stadjes langs
de IJssel en tegen de twintigduizend in dorpen en stadjes op de noor-
delijke Veluwe. Er zijn evenwel talrijke evacué’s geweest die uiteindelijk
nog elders terechtkwamen, bijvoorbeeld in de provincie Utrecht of, dat
vooral, in de noordelijke provincies.

Dat die gehele evacuatie als een ramp werd ervaren, spreekt vanzelf.
Op zondag 17 september had men zich bevrijd of bijna bevrijd gewaand
en niet veel meer dan een week later was men ontworteld geraakt met
alle misére van dien.

Londen

De verwachting welke begin september bij het kabinet had geleefd: dat
heel Nederland op korte termijn zou worden bevrijd, kwam door de
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