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eerste berichten omtrent 'Market-Garden' tot nieuw leven. De meeste
ministers namen aan dat zij spoedig de Britse hoofdstad zouden verlaten.
Een gebaar jegens bondgenoot Groot-Brittannië leek gepast: op 20 sep-
tember bood het Nederlandse kabinet het Britse in Claridge's een af-
scheidslunch aan. Negen Britse ministers konden de uitnodiging aan-
vaarden, Prime Minister Churchill niet; hij was nog niet uit Quebec
teruggekomen, waar hij met president Roosevelt had geconfereerd; de
stemming aan tafel was, noteerde van Kleffens, 'vriendelijk en vriend-
schappelijk," Eén dag later, 21 september, ondertekende de koningin een
wetsbesluit (E 139) waarbij de Buitengewone Raad van Advies werd
opgeheven, 'overwegende dat te verwachten is', aldus de motivering, 'dat
de regering zeer binnenkort naar Nederland zal terugkeren en dat de
huidige voortgang der krijgsverrichtingen geen vertraging in de tot stand
koming van de enkele nog vast te stellen besluiten gedoogt."

Tot de opheffing van de Buitengewone Raad van Advies had het
kabinet op dinsdag 19 september besloten - de derde dag van 'Market-
Garden'. Bekeek men de zaak nuchter, dan was er evenwel op de vierde,
toen de afscheidslunch in Claridge's plaatsvond, en op de vijfde toen de
koningin haar handtekening plaatste onder E 139, nauwelijks nog reden
om aan te nemen dat de terugkeer der regering naar Nederland 'zeer
binnenkort' zou plaatsvinden. Pas op donderdag werd officieel bericht
dat de Geallieerden de Waalbrug in Nijmegen in handen hadden - het
ontbreken van concreet nieuws met betrekking tot de Rijnbrug in Arn-
hem rechtvaardigde twijfel of de Geallieerden er in zouden slagen de
barrière van de grote rivieren te overschrijden. Twijfel, meer niet. Men
kon op grond van het, overigens schaarse, nieuws dat Shaef doorgaf, de
hoop blijven koesteren dat de Geallieerden toch nog over die barrière
heen zouden komen, hetgeen na de afkondiging van de Spoorwegstaking
op zondagavond, extra wenselijk leek.

Maandagavond 18 september riep Radio Oranje bij monde van Den
Doolaard tot steun op aan de spoorwegstakers die zouden moeten on-
derduiken. Dinsdag (agenten van BI hadden maandag geseind dat de
spoorwegen in vrijwel het gehele land stillagen) deed de regering een
oproep uitgaan om vol te houden 'totdat de dag der bevrijding (en die
dag is nabij) zal zijn aangebroken.' Van woensdag af werden mijn eigen
commentaren (ik was geheel vrij, daar zelf toon en inhoud van te bepalen)

I Van Kleffens: 'Dagboek', 20 sept. 1944. 2 Dat besluit trad pas later in werking, nl.
op 16 november, toen het werd uitgegeven. Voordien had de Buitengewone Raad van
Advies nog enkele adviezen uitgebracht.
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