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nogal terughoudend. Donderdagavond: 'De huidige positie van de Ge-
allieerde strijdkrachten is niet vrij van moeilijkheden'; vrijdagavond:
'De vooruitzichten dat wij de grote verkeersbrug bij Arnhem ongeschon-
den in handen krijgen, zien er op het ogenblik bepaald ongunstig uit ...
de Betuwe leent zich slecht voor tankactie'; maandagavond: 'De positie
der Geallieerde luchtlandingstroepen bij Oosterbeek ... is nog steeds
moeilijk'; dinsdagavond: 'zeer zorgelijk' - in feite had de terugtocht van
de resten van de British Airborne Division al plaatsgevonden, maar Shaef
had daaromtrent nog geen bericht gegeven. Dat bericht kwam woens-
dagmiddag 27 september. Hoe te vertolken wat deze zware tegenslag voor
de bevolking in bezet gebied betekende? Ook haar moest duidelijk zijn
dat een groots en gedurfd plan was mislukt, zulks bij het ingaan van de
herfst welke de militaire operaties eerder zou vertragen dan versnellen.
Het spook van een nieuwe bezettingswinter doemde op. 'Het Geallieerde
aanvalsplan is', zei ik die avond, 'op een wezenlijk onderdeel mislukt',
'een tijdelijke tegenslag' had zich voorgedaan, 'maar wij weten genoeg
hoe zwaar iedere dag en iedere week juist nu drukt op ons volk om te
kunnen meevoelen wat iedere tijdelijke tegenslag betekent'; er was 'een
nederlaag geleden' die evenwel, doordat 'Arnhem voor de ganse Engels-
sprekende wereld geworden (was) tot een symbool van taaiheid en
doorzettingsvermogen', gezien mocht worden als 'een overwinning van
de geest'. 'En eens' (het was de enige gelegenheid waarbij ik wat ik voor
Radio Oranje te zeggen had, zeggen moest in haastig geïmproviseerde
dichtvorm - ik citeer slechts het laatste van drie coupletten):

'En eens zalons volk zich scharen ten stoet,
dat zalonze rouwdag zijn,
en dragen een vrome, innige groet
naar het simpele graf aan de Rijn,
een krans van rouw - maar een krans van trots
en een krans van dankbaarheid
voor de kleine schare die stond als een rots
en streed de zware strijd.
Want zij vochten tien dagen, tien nachten lang'
en menigeen die bezweek,
maar zij hielden stand voor Nederland
bij Arnhem en Oosterbeek!'

'Gods wegen zijn onnaspeurlijk', zo eindigde Den Doolaard wat hem
die avond uit het hart welde;

, Het waren er in werkelijkheid (maar dat wist ik niet) negen geweest.


