
ACTIVITEIT DER KNOKPLOEGEN

De burgerverzetsgroepen zijn, voorzover bekend, na 17 september
opnieuw hoofdzakelijk in de provincie Utrecht tot actie overgegaan, de
Knokploegen, niet in staat tot bewaakte objecten door te dringen (de
spoorbrug over de Maas bij Hedel werd op 18 september, d.w.z. veel te
vroeg, door de Duitsers opgeblazen), gingen de spoorwegsabotage op-
nieuw ter hand nemen zodra hun bleek dat Duitse treinen weer van
bepaalde trajecten gebruik maakten of konden gaan maken. Die spoor-
wegsabotage begon in de tweede helft van de eerste week van "Market-
Garden': in de nacht van 20 op 21 september werd een spoorlijn bij
Deventer vernield, in die van 24 op 25 september de lijn Amersfoort-
Kesteren en van de nacht van 23 op 24 september af werden de lijnen
Amersfoort-Deventer en de doorgaande lijnen in Overijssel (alle uiter-
aard van veel belang voor de Duitse militaire toevoer) 'constant vernield',
aldus een door van Bijnen op 2 oktober opgesteld overzicht.' In de nacht
van 27 op 28 september werd tenslotte nog de lijn Delft-Den Haag
vernield 'wegens vele transporten " - gelijk eerder vermeld, was de
Duitse Bahnbevollmächtigte er na het uitbreken van de Spoorwegstaking
in ongeveer een week in geslaagd, de treinen weer aan het rijden te
krijgen met Duitse krachten; wij nemen aan dat veel van de door de
sabotage aangerichte schade spoedig of vrij spoedig werd hersteld, alweer:
door Duitse krachten.

De Utrechtse Knokploeg slaagde er in, precieze gegevens over die
Duitse treintransporten door te geven. Omstreeks 20 september namelijk
drongen twee leden van spionagegroepen die al eerder gegevens over
treintransporten hadden verzameld, het door het personeel verlaten
hoofdgebouw van de Nederlandse Spoorwegen binnen, z.g. als brand-
wachten. Een Duitser zei hun dat de telefooncentrale defect was; dat
defect konden zij verhelpen en zij boden toen aan, de centrale tegen
verdere 'sabotage' te beschermen. Het aanbod werd aanvaard en het
gevolg was dat zich van 22 september af steeds enkele KP'ers in de
centrale bevonden. Een PTT-ambtenaar, W. Heukels (hij was lid van de
OD), die toen reeds via de dienstlijnen van de PTT contact had met
Nijmegen, leerde hun hoe zij de gesprekken van de Duitsers konden
afluisteren; de daaruit resulterende gegevens werden prompt naar van
Bijnens bureau en naar Nijmegen doorgetelefoneerd hetgeen er toe
leidde dat men, aldus Rüter, 'ongeveer een maand lang' (na ca.vier weken
werd de clandestiene verbinding door de Duitsers ontdekt en uitgescha-
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