ROTTERDAM EN AMSTERDAM

Rotterdam und Amsterdam so lange wie nur moglich verteidigen sollte.” Voordien
al had de snelle Geallieerde opmars in Belgié hem er toe gebracht, bevel
te geven tot het voorbereiden van de vernieling van de haveninstallaties
van Rotterdam en Amsterdam. Dat bevel (het werd in Bletchley Park
opgevangen en gedecodeerd) ging van hem uit op diezelfde 4de septem-
ber waarop Antwerpen in Geallieerde handen viel en waarop hij de
verdediging van Nederland reorganiseerde. Op 6 september richtte toen
de Admiral in den Niederlanden tot generaal Christiansen, de Wehrmacht-
befehlshaber, het verzoek of hij met de vernieling mocht wachten.! Daags
daarna deed Hitler weten dat hij ten aanzien van het begin van de
vernieling nog geen beslissing kon kenbaar maken. Die vernieling werd
snel in voorbereiding genomen. Op 12 september begon de Kriegsmarine
Nederlandse arbeiders aan te nemen om in de havens van Rotterdam en
Amsterdam gaten te maken in de kademuren — daags daarna waren al
vierhonderd arbeiders aan het werk, acht uur per dag; daar kwamen op
maandag 18 september Duitse militairen (pioniers) bij, die dertien uur
per dag werkten.

Op die maandag arriveerde om 10 uur een telexbericht van von
Rundstedt, de Oberbefehishaber West, bij de Admiral: met de vernieling
van de haveninstallaties van Rotterdam en Amsterdam mocht begonnen
worden — het was nog géén bevel, er inderdaad een aanvang mee te
maken; dit bevel kwam op dinsdag, ’s morgens om s uur, bij de Admiral
binnen. De Admiral protesteerde, er op wijzend dat als de vernieling werd
uitgevoerd (dat impliceerde ook dat de Nieuwe Waterweg en het Noord-
zeekanaal werden versperd), de aanvoerweg voor de Wehrmacht via de
Nederlandse kustwateren kwam te vervallen, ‘wir sdgen uns ja den eigenen
Ast ab’, vond de Admiral? Von Rundstedt reageerde nogal nerveus: op
donderdag 21 september (de Duitsers hadden de Rijnbrug bij Arnhem
toen weer volledig in handen) seinde hij aan de Admiral dat verder uitstel,
gezien ‘die Landlage’, niet verantwoord was; voor de aanvoer voor de
Wehrmacht via de kustwateren moest dan maar gebruik worden gemaakt
van kleine havens en landingsplaatsen buiten de havens.> Alsof men in
kleine havens als die van Scheveningen en Katwijk iets van belang kan
aanvoeren! En alsof men zo maar op het strand dat notabene vol mijnen

! Seyss-Inquarts Beaufiragter te Rotterdam, dr. C. Vélckers, die zich in vérgaande mate
met de stad had geidentificeerd, was tegenstander van een grondige vernieling van
de haven maar volstrekt machteloos om deze te voorkomen. 2* Admiral in den
Niederlanden: ‘ Kriegstagebuch’, 21 sept. 1944 (CDI, 16.093-97). > Telexbericht, 21 sept.
1944, van G. von Rundstedt aan de Admiral in den Niederlanden (a.v., 22.0110).
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