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lag, landingsplaatsen kon construeren! De Admiral verbaasde zich over
het gebrek aan kennis van van Rundstedt en zijn staf en liet het er niet
bij zitten. Vrijdag legde hij in Utrecht zijn bezwaren aan de stafchefs van
Christiansen en Model voor, maar succes had hij niet: het bevel bleef
van kracht (van Rundstedt had wèl goedgevonden dat in de Nieuwe
Waterweg en het Noordzeekanaal een smalle vaargeul zou openblijven)
- met de uitvoering was trouwens al op donderdagmiddag 21 september
begonnen.

Op die vernielingen en op de reacties in bezet gebied komen wij in
deel 10 b terug, maar wat wij hier nog met nadruk willen onderstrepen
is dat door de Duitsers óók de vernieling was voorbereid 'aller für die
Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Betriebe notwendigen Anlagen'; liet de
militaire situatie geen andere keus, dan dienden, aldus een bevel van
Christiansen dat in de nacht van 20 op 21 september uitging, al die
bedrijven vernield te worden, de 'Versorgungsbetriebe, besonders Wasser und
Blekrizität', het laatst.' Speciaal dit bevel van Christiansen doet de vraag
rijzen wat er in het laaggelegen westen des lands zou zijn gebeurd indien
'Market-Garden' zou zijn geslaagd, d.w.z. indien de Geallieerde strijd-
krachten over de barrière van de grote rivieren waren gekomen. Wij
willen die vraag aan de orde stellen wanneer wij straks tot een beoorde-
ling van 'Market-Garden' overgaan - eerst hebben wij een andere vraag
te beantwoorden.

Is (Arnhem' verraden?

Al vrij kort na de Britse nederlaag bij Arnhem gingen in het Geallieerde
kamp geruchten de ronde doen dat die nederlaag vooral te wijten zou
zijn geweest aan het feit dat het gehele plan voor 'Market-Garden' aan de
Duitsers was verraden - zij zouden door dat verraad tijdig tanks bij
Arnhem hebben kunnen concentreren. Het was een simpele verklaring
voor het gebeuren; een verklaring ook die steun leek te vinden in het
feit dat eind '44 een Nederlander die van dat verraad verdacht werd,
zekere Chris Lindemans, in Engeland zat opgesloten. Britse kranten
schreven: in de Tower. Waar had hij zijn kennis omtrent 'Market-Garden'
opgedaan? Sommigen zeiden: bij de Geallieerde Intelligence, anderen: bij

t Bevel, 21 sept. 1944, van Christiansen, weergegeven in het Kriegstagebuch van de
Admiral in den Niederlanden (a.v., 16.093-97).


