
'MARKET-GARDEN' / SPOORWEGSTAKING

'Es ist damit zu rechnen, dass der Feind durch Stoss aus dem Raum ostwärts Antwerpen
in Richtung Zuiderzee die Teile der 15. Armee abschneiden will. Gleichzeitig mit diesem
Stoss u/ird er mit den bisher südlich der Scheldemündung erkannten Krèften den Brûcken-
kop]' einzudrûcleen uersuchen,'?

De I c van het Duitse Vijftiende Leger sloeg de spijker op de kop in
zoverre dat hij een offensief in de richting van het Ijsselmeer verwachtte,
maar dit is kennelijk niet meer geweest dan een gissing zijnerzijds en een
heel begrijpelijke gissing voor de I c van een nogal ver van Duitsland
verwijderd leger die bij één blik op de kaart voor zulk een afsnijding
bevreesd moest zijn (die vrees bestond ook in andere Duitse militaire
milieus"). De I c van Students hoofdkwartier daarentegen gaf weer wat
hij van een V-Mann had gehoord: op zaterdag 16 september zou in de
richting van Eindhoven een Brits offensief worden ingezet met 300 tanks,
zulks vanuit het bruggehoofd bij Beeringen - aldaar zou ook het hoofd-
kwartier zijn van de twee Inte/ligence-officieren Captain Baker en Captain
Ross. Het valt op dat Students I cslechts een bericht doorgaf over' Garden',
niet over 'Market', en dat hij ten aanzien van het begin van het offensief
van het XXXth Corps een verkeerde datum opgaf: 16 in plaats van 17
september.

Nu punt twee: het feit dat men zich in het Geallieerde kamp weinig
moeite heeft gegeven, 'Market-Garden' volstrekt geheim te houden.

Wij vermeldden reeds dat de geheime agenten Biallosterski en Brink-
greve van het eerste plan voor een luchtlanding bij Arnhem (het plan van
4 september) weet hadden toen zij in de nacht van 8 op 9 september
werden gedropt, dat de geheime agent Kirschen van 'Market-Garden' op
de hoogte was toen hij in de nacht van 14 op IS september arriveerde,
en dat op 14 september aan van Lidth was meegedeeld dat er op 17
september een luchtlandingsoperatie bij Nijmegen zou plaatsvinden (een
mededeling welke van Lidth aan Gerbrandy had mogen doorgeven).
Ingelicht werden ook de meesten van de ca. veertig officieren van het
N ederlands Militair Gezag, grotendeels militaire commissarissen (func-
tionarissen dus die naar bepaalde plaatsen moesten gaan), die op 12

september naar het Continent waren overgestoken. 'Toen wij in Brussel
kwamen, moesten wij', aldus één hunner,

I D.w.z.: het Duitse bruggehoofd West Zeeuws-Vlaanderen. 2 Heeresgruppe B, Ic,
Meidungen (CD!, 9.0815). 3 Uit de operaties van de Geallieerde luchtstrijdkrachten,
o.m. uit de verkenningsvluchten, had Genera/major Grabmann, commandant van de
grote Lz1iwaffe-centrale 'Diogenes' in Schaarsbergen, geconcludeerd dat een luchtlan-
ding in de buurt van Arnhem waarschijnlijk was; hij was persoonlijk Model in
Oosterbeek gaan waarschuwen maar deze had die waarschuwing naast zich neergelegd.
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