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gedeeltelijk verlamde linkerarm, van zware hoofdpijnen en van duize-
lingen. Hij hervatte zijn werk in '38, kwam in '39 in contact met de Britse
Intelligence in Rotterdam (haar gaf hij af en toe inlichtingen over in- en
uitgaande schepen) maar trad in juli '40 bij de Duitsers in dienst; hij werd
chauffeur voor de Luftwaffe in Frankrijk en werd als zodanig ingezet voor
benzinetransporten op het traject Rijssel-Parijs. In Rijssel ging hij samen-
wonen met een Frans meisje (uit die verbintenis werden twee kinderen
geboren) dat werkzaam was bij het Franse Rode Kruis en spoedig betrok-
ken werd bij pogingen om personen naar Vichy-Frankrijk te smokkelen.
Chris Lindemans ging haar helpen, werd in de loop van '41 chauffeur bij.
een Nederlandse aannemer die in Frankrijk opdrachten voor de Luftwaffe
uitvoerde, zat enkele maanden gevangen doordat vermoed werd (dat
vermoeden was juist) dat hij vluchtelingen die bij die aannemer werk
hadden gevonden, aan valse papieren had geholpen, zat in de lente van
,42 opnieuwenkele maanden in arrest, verdacht van hulp bij een illegaal
wapentransport, trok in de zomer naar Rotterdam en bouwde nadien van
daar uit een illegale ontsnappingsweg op, gebruik makend van het feit
dat hij voor een Nederlandse firma welke voor de Organisation Todt
werkzaam was, arbeiders naar Cherbourg moest begeleiden; aldaar hielp
een andere Nederlander, J. L. Vis, hem aan paspoorten maar deze con-
stateerde spoedig dat Lindemans die paspoorten 'voor fancy-prijzen ver-
kocht.'!

In november '43 moest Lindemans uit Cherbourg vluchten. Hij ging
toen met zijn Rijsselse vriendin in Parijs wonen. Daar was hij in contact
gekomen met een Nederlandse 'pilotenhulp-groep, geleid o.m. door
Victor Swane, maar hij had ook verbindingen met diverse Franse en
Belgische illegale organisaties, sommige van communistische oorsprong.
Menigmaal voerde hij Iiquidatie-opdrachten uit; hij werd dan ook wel
als 'le Tueur' aangeduid - anderen noemden hem op grond van zijn
gestalte en lichaamskracht 'King Kong'. Wat hij ondernam, lukte hem -
hij meende gaandeweg, zich alles te kunnen veroorloven. 'Hoe verder
het kwam', aldus in '49 zijn koerierster, 'hoe gekker hij deed. Hij reed
op de duur rond met een stengun in zijn aktetas; om de loop die er uitstak,
had hij een Signal gedaan'2 - een exemplaar dus van het bekende Duitse
geïllustreerde weekblad. Jean Weidner, leider van de 'pilotenhulp' -groep
'Dutch-Paris' en organisator (van de herfst van '43 af) van de Zwitserse
Weg A, had op grond van eigen ervaringen niet veel vertrouwen in

1 Brief, 7 dee. 1964, van J L. Vis. 2 Getuige E. C. Leenders-Zwaan, Enq., dl. IV c,
p. 1282.
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