
CHRIS LINDEMANS

Lindemans en kreeg trouwens van Swane te horen, aldus later Weidner,
'that this bizarre man' (Lindemans' persoonlijkheid had psychopatische
trekken) 'was more adventurer than idealist and that, although he had courage,
he was not morally stable. The fellow maintained improper relations with a number
of women, Swane acknowledged, and he was fond of using his gun.'! Dergelijke
details waren in Londen onbekend; daar had Lindemans met name bij
MI-9 (de afdeling van de Britse geheime dienst welke bij de 'pilotenhulp'
was betrokken) de naam, een betrouwbare durfal te zijn.

Eind november '43 nu, toen K de Graaf en J. J. Celosse voor de groep
CS-6 Londen trachtten te bereiken, kwamen dezen in Parijs waar zij
volkomen vast zaten (de 'pilotenhulp'-groep die hen naar de Pyreneeën
had zullen brengen, was 'opgerold'), in contact met Lindemans die hen
aan Swane doorgaf. Swane verzocht hun, Lindemans naar Engeland mee
te nemen, maar nadat deze hen en een aantal 'piloten' met grote vin-
dingrijkheid naar de Spaanse grens had geleid, weigerde hij Frankrijk te
verlaten en de Graaf en Celosse reisden alleen door, beiden overtuigd
van Lindemans' betrouwbaarheid en vol bewondering voor zijn prestaties
als illegaal werker; Lindemans was, aldus later de Graaf, 'de reddende
engel geweest op het moment dat ik bij wijze van spreken op het punt
stond, het hoekje om te gaan.?

Begin januari '44 trok Lindemans opnieuw naar Rotterdam waar hij
talrijke illegale relaties bezat. Kort voor hij daar kwam, was een jongere
broer van hem, Hendrik, die in Nederland bij de 'pilotenhulp' betrokken
was, gearresteerd en in de Scheveningse Cellenbarakken opgesloten.
Enige tijd later, in februari (Lindemans had Nederland toen weer verla-
ten), vernam hij dat Hendrik ter dood was veroordeeld. Hoe hem te
redden? In Rijssel hoorde Lindemans van een NSB'er die bediende was
geweest in een Duitse militaire cantine maar wegens fraude was ontsla-
gen, dat deze een zekere Cornelis Verloop kende, die Vs-Mann was van
de Abwehr. Lindemans zei tegen de NSB'er dat hij zijn broer Hendrik
vrij wilde krijgen en dat hij zowat alle kopstukken van het verzet in
Nederland, België en Frankrijk kende - de NSB'er liep met die mede-
delingen naar Verloop, bij deze bedingend dat, als het contact wat zou
opleveren, hijzelf een baantje bij de Abwehr zou krijgen.

Verloop, een Hagenaar, zeeman, daarna particulier detective, was vóór
de oorlog in Nederland wegens suikersmokkel tot gevangenisstraf ver-

I Herbert Ford: Flee the captor. The story of the Dutch-Paris underground and its compas-
sionate leader, Johan Henry Weidner (1966), p. 243. 2 Getuige K de Graaf, Enq., dl.
IV c, p. 1446.
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