
LINDEMANS 'ABWEHR' -AGENT

vrijgelaten) onmiddellijk in contact gebracht met de Abwehr-bureaus in
Parijs en Driebergen; in Parijs droeg hij er zorg voor dat zijn vriendin
die bij een hotelcontrole was gearresteerd, weer op vrije voeten kwam.
In de maanden die volgden, gaf hij, aldus een van Giskes' naaste mede-
werkers,

'aan hoe Engelse 'piloten' over de Nederlands-Belgische grens werden 'gepas-
seerd', hoe zij in Antwerpen werden getest, welke route zij door België en
Frankrijk volgden en hoe zij onder nieuwe begeleiders de Spaanse grens passeer-
den. Voorts gafhij zeerveel inlichtingen over de verzetsgroepen in België (Brigade
Blanche en Armée Secrète) en de Maquis in Frankrijk, tevens gaf hij de namen van
de hem bekende chefs ... (Hij) heeft ... ook inlichtingen gegeven over de
eoncentraties van verzetsgroepen en de wapenverdeling op bepaalde plaatsen."

Van een andere medewerker van Giskes vernam Verloop dat het
verraad van Lindemans (deze kreeg van de Duitsers in totaal ca. f 7000)
in Nederland, België en Frankrijk tot tweehonderdzeven-en-zestig ar-
restaties had geleid. Vermelding verdient evenwel dat Lindemans niet al
zijn illegale relaties verried; dat zou niet rationeel zijn (hij zou dan zelf
zonder contacten komen te zitten) maar het is daarnaast waarschijnlijk
dat hij, grillig als hij was, de levens van diegenen die hem uitgesproken
sympathiek waren, spaarde. Giskes van zijn kant wilde het aantal arres-
taties beperken omdat hij vertrouwde, via Lindemans informatie van
strategische betekenis te krijgen; hij had overigens het gevoel dat hij
Lindemans niet ten volle kon vertrouwen en liet hem vaak schaduwen
door V-Mann Ridderhof. Hij liet hem ook met zijn medeweten af en toe
sabotagedaden bedrijven opdat hij als betrouwbaar illegaal werker bekend
zou blijven staan. Dat laatste was vooral het geval in Antwerpen waar
Lindemans een nauw contact had met de commandant van de Armée
Secrète in het district Antwerpen, U. F. E. Reniers.

*

Gelijk in deel 7 vermeld, werd Celosse met een tweede agent, A. J. M.
Cnoops, en een marconist, J. H. Seyben, in de nacht van 3I maart op
I april '44 boven de Wieringermeerpolder gedropt; zij waren uitgezon-

I A.v. (getuige W. Th. Kup), p. 8-10.
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