‘MARKET-GARDEN’ [ SPOORWEGSTAKING

den door de Graaf die bij het Bureau Bijzondere Opdrachten was aange-
trokken door generaal van Qorschot. In Amsterdam kwamen zij vast te
zitten, maar Celosse ontmoette via enkele relaties de toen weer in
Rotterdam verblijvende Lindemans, ‘de reddende engel’.! Als zodanig
leek Lindemans, die Celosse, Cnoops en Seyben alle mogelijke hulp
bood, opnieuw op te treden — in werkelijkheid kon Schreieder, die door
de Abwehr was ingelicht (deze was door Lindemans in kennis gesteld van
de aanwezigheid van Celosse, Cnoops en Seyben), het doen en laten van
het eerste door de Graaf uitgezonden team nauwlettend observeren.
Seyben werd op 10 mei gearresteerd, Celosse en Cnoops werden op 20
mei opgepakt.

In die dagen kwam Lindemans in Rotterdam in moeilijkheden. Hijj
had ook daar een vriendin gevonden, de zoveelste (een Nederlands
meisje dat werkzaam was op het Rotterdamse bureau van het Devisen-
schutzkommando) en in een café had hij aan haar en aan een ander meisje
alsmede aan de vriend van dat meisje, een Oberleutnant zur See, verteld,
dat hij steeds twee pistolen bij zich droeg en desnoods alle ‘SD’ers’ zou
doodschieten. De Oberleutnant liep met dit verhaal naar de ‘SD’ en kon
de ‘SD’ enkele dagen later inlichten dat Lindemans zich in het bureau
van het Devisenschutzkommando bevond. ‘SD’ers’ gingen er heen; het
kwam er tot een schietpartij. Lindemans kreeg een kogel in zijn longen
en werd naar het Zuiderziekenhuis overgebracht. Toen hij in dat zieken-
huis werd verhoord, beriep hij zich op Schreieder. Schreieder pleegde
onmiddellijk overlég met Giskes en daarbij werd de conclusie bereikt dat
Lindemans door een zg. illegale groep, geleid door een van Giskes’
medewerkers, moest worden ‘bevrijd’. Die ‘bevrijding’ vond plaats uit
het Academisch Ziekenhuis te Leiden waarheen Lindemans inmiddels
was verplaatst.?

! Jegens de Enquétecommissie zei de Graaf dat hij Celosse op het hart had gedrukt,
‘nooit direct met King Kong in contact te treden, daar deze gevaarlijk was door zijn
naieve onvoorzichtigheid’ (Eng., d1. IV c, p. 2000) — wij zijn er geenszins van overtuigd
dat de Graaf inderdaad Celosse heeft gewaarschuwd. 2 Jegens de Enquétecommissie
zei de Graaf in mei "so dat Celosse tweemaal geprobeerd had, Lindemans te laten
bevrijden, en dat beide pogingen waren mislukt, ‘doch omstreeks begin juni bleek hjj
weer in Belgi€ aan het werk te zijn waarop het vermoeden rees dat hij naar de vijand
was overgelopen’; het BBO zou korte tijd later ‘alle posten in bezet gebied gewaar-
schuwd’ hebben, ‘terwijl ook het Bl en de Belgische sectie van Special Forces Headquar-
ters op de hoogte werden gesteld.’” (a.v., p. 2000) In juni '49 had de Graaf in een eerder
verhoor gezegd dat hij ‘al in mei 1944’ ‘wist’ dat Lindemans ‘fout’ was. (av,,
P- 1446)

De twee ‘echte’ illegale pogingen om Lindemans te bevrijden, kunnen heel wel
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