
LINDEMANS IN MOEILIJKHEDEN

Zijn naam had bij Nederlandse illegale werkers geen schade geleden.
Hij raakte betrokken bij de poging van een illegale groep om een overval
te plegen op het concentratiekamp Vught. Die poging verried hij - en-
kele tientallen arrestaties waren het gevolg.

Nadien ging hij weer naar België waar Giskes hoopte via hem strate-
gische informatie te krijgen. Deze bleef uit.

*

Toen Giskes op 3 september '44 Brussel verliet, kreeg Lindemans die dag
opdracht van hem, in België te blijven' und', aldus Giskes,

"nach Einrücken der Alliierten mit dem englisch-kanadischen Geheimdienst Verbindung
aujzunehmen, dann sich dort als Agent aneubieten unter Hinu/eis auj seine frûhere
Tiitigkeit als Illegaler. Er solite dabei die Absichten des kanadischen Geheimdienstes
hinsichtlich Holland jeststellen und sobald wie möglich durch die Linien zurückkommen
um über seine Erkundungen zu melden."

Vermoedelijk trok Lindemans al daags nadat hij deze opdracht had
ontvangen, en anders een of twee dagen later, naar Antwerpen, althans
hij kon daar nog deelnemen aan gevechtsacties van Belgische illegale
werkers tegen de Duitsers. Met die illegale werkers trok hij in een
Geallieerde storm boot de Schelde over. Het was een kolf] e naar zijn hand:
vechten, schieten. De Belgen waren vollof over zijn prestaties, Reniers
gaf hem een schriftelijke tevredenheidsbetuiging en een geldbedrag.
Pronkend als held bleef Lindemans in Antwerpen hangen. Toen nu
enkele dagen later een jeugdige Intelligence-oiiiciet van MI-9, Captain
Peter Baker', behoefte had aan een geheime agent die door de linies naar
Eindhoven kon gaan, vestigde Reniers zijn aandacht op Lindemans. Deze
moest aan de Brabantse illegaliteit meedelen dat de in Brabant aanwezige
'piloten' ter plaatse moesten blijven in afwachting van hun bevrijding;

hebben plaatsgevonden, doch dat de Graaf in mei of in de loop van juni zou hebben
geweten dat Lindemans 'fout' was, is volstrekt onverenigbaar met de Graafs eigen
gedragingen in september '44.

, Getuige H. J. Giskes, a.v., p. 13 I. 2 MI-9 had aan ShaeJ een groep officieren,
onderofficieren en minderen toegevoegd die zich onder de aanduiding IS-9 (WEA),
oftewel Intelligence Seruice-ç (Western European Area), in West-Europa met alles moest
bezighouden wat met de 'pilotenhulp' samenhing; de groep die in totaal tachtig
militairen telde, droeg een gemengd Brits-Amerikaans karakter.
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