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van zijn plan de steun van Eisenhower had gekregen - plan dat op de
rade in het uitgebreide directief werd neergelegd.

Op de avond van 14 september werd Lindemans samen met een Belg
door Captain Baker naar het front bij het Kempenkanaal gebracht en in
de daaropvolgende nacht slipte hij dwars door een regen van granaten
(de Belg werd gewond en in een Duits veldhospitaalopgenomen) door
de linies. Aan de eerste Duitse militairen met wie hij in contact kwam,
zei hij dat hij onmiddellijk naar Driebergen gebracht moest worden
aangezien hij belangrijke mededelingen had te doen aan Oberst Giskes
van de Abwehr. Men reed hem eerst naar Vught, waar Lindemans aan
Students I c niet méér vertelde dan voor deze van belang was: dat bij
Beeringen 300 Britse tanks klaar zouden staan om op de rode in de
richting van Eindhoven op te rukken. I In Driebergen trof Lindemans niet
Giskes aan (deze bevond zich in Bonn) maar een Major Kiesewetter. Aan
deze vertelde hij zoveel dat het enkele dagen later opgestelde verslag van
zijn mededelingen hetwelk Giskes na drie weken bereikte (het stuk is
niet bewaard gebleven), twee of drie pagina's telde.

Kiesewetter was van de juistheid van Lindemans' mededelingen al-
lerminst overtuigd. De man die tegenover hem zat, had vóór de oorlog
voor de Engelse geheime dienst gewerkt, was vervolgens bij de Luftwaffe
in dienst getreden, had de Duitse zaak verraden door voor de anti-Duitse
illegaliteit en MI-9 te gaan werken, had vervolgens de Geallieerde zaak
verraden door Abwehr-agent te worden - was het niet mogelijk dat hij
er nu door de Britse Intelligence op was uitgestuurd om de Wehrmacht te
misleiden door, terwijl het toch rationeel was aan te nemen dat het
Geallieerde luchtlandingsleger gedropt zou worden bij het Ruhrgebied,
te rapporteren dat het, althans gedeeltelijk, in Nederland bij Arnhem aan
de grond zou komen? Kiesewetter gaf omtrent Lindemans' mededelin-
gen slechts een weinigzeggend bericht aan de I c van generaal Christian-
sen door en wij kunnen ons voorstellen dat hij meende Lindemans terecht
als weinig betrouwbaar te hebben beschouwd, toen er op zaterdag 16
september in het geheel geen offensief in de richting van Eindhoven
werd ingezet. Op zondag evenwel, 'zu dem Zeitpunkt'; aldus later Schrei-
eder, 'als die erstenMeidungen über dieLuftlandung im Raum Arnheim kamen,
sagte Kiesewetter zu seinen Offizieren, die noch am Tisch sassen, sinngemäss:

1 Waarom de I c dit bericht, gelijk weergegeven, pas 's avond~ om Ia uur 50 aan de
I evan Model doorgaf, weten wij niet; het kan zijn dat er technische storingen waren
in het telefoonverkeer, het kan ook zijn dat Students I c eerst uit Driebergen wilde
horen of Lindemans daar als Abwehr-agent bekend was.
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