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'Nun ist die Meldung van Lindemans tatsächlich richtig!' ... In diesem
Zusammenhang sagte er zu mir: '[a, er hat das schon var einiger Zeit gemeldet.
Ich habe es entsprechend weitergegeben' (aan Christians ens I c en zonder de
betekenis van Lindemans' mededelingen te beseffen en dus te onderstre-
pen); 'aber es waren immer Zweifel ... ob die Meldung richtig ist, ob das
irgendwie eine militärische Taktik des Gegners ist. ' Auf aile Pälle hat Kiesewetter
mir gegenüber van Arnheim gesprochen,"

Natuurlijk besefte Kiesewetter dat het hem zwaar kon worden aange-
rekend dat hij aan wat Lindemans hem over Arnhem had verteld, geen
speciale waarde had gehecht" (die verkeerde beoordeling had tot de
gevangenneming van Model en diens staf kunnen leiden) - hij maakte
van het feit dat Lindemans Arnhem had genoemd, kennelijk geen mel-
ding in het verslag waarvan Giskes een exemplaar onder ogen kreeg, en
deze verklaarde dan ook na de oorlog aan de Britse geheime dienst dat
Lindemans niet over Arnhem had gesproken, 'er hat', zei Giskes in '48
aan de Enquêtecommissie, 'ganz bestimmt nicht gemeldet, dass ein Angriff
auf Arnheim stattfinden würde."

Dat had Lindemans op vrijdag 15 september dus wèl gedaan. Hij deed
nog meer. Hij had met zijn broer Hendrik in '43 op het gebied van de
'pilotenhulp' o.m. samengewerkt met een Nederlandse illegale werkster,
D. Nijhoff-van der Meer (zij had hem een keer helpen ontsnappen), die
in Ede woonde en van wier groep een Edese hoofdagent, H. van den
Brink, lid was. Toen Lindemans in de lente van '44 in Nederland was,
had hij mevrouw Nijhoff allerlei mededelingen gedaan over, zo stelde
zij na de bevrijding op schrift,

'Duitse acties en plannen ... Toen ik hem eens vroeg: hoe kom je toch altijd aan
deze gegevens, zei hij: 'Och, het mes snijdt bij mij aan twee kanten' ... Vanaf die
tijd heb ik het contact vermeden, maar toch stuurde hij me zo nu en dan nog wel
gegevens die hij meende van belang te zijn ... Nooit heeft hij verkeerde tips
gegeven, hij bleef tegenover mij eerlijk.'

Die tips gaf Lindemans door via van den Brink. Dat liet hij op zaterdag
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