
LINDEMANS IN EINDHOVEN

16 september opnieuw doen. Op het einde van de middag bracht van den
Brink aan mevrouw Nijhoff een van Lindemans afkomstige boodschap
over, die mevrouw Nijhoff later aldus weergaf: 'Wees paraat voor bij-
zondere acties morgen 17 september a.s., vermoedelijk in de buurt van
Renkum, Heelsum of Oosterbeek, wachtwoord' Telephone'.' I

Op die zaterdag werd Lindemans naar Eindhoven gebracht; hij had
een nummer van de Deutsche Zeitung in den Niederlanden alsmede een door
Kiesewetter afgegeven Passiersehein in zijn zak gestoken. Zijn opdracht
was, na enkele dagen met nieuwe inlichtingen weer in Driebergen terug
te komen. In Eindhoven vervoegde hij zich bij het huis van de inspecteur
van politie F. Kooy. Deze had ter plaatse allerlei illegale contacten, zijn
naam en adres waren aan Lindemans door Captain Baker verstrekt,
die zijnerzijds de verbindingsofficier van BI in de staf van prins Bernhard
om inlichtingen had gevraagd. Kooy was niet thuis, maar toen hij ge-
waarschuwd was en was komen opdagen, zei Lindemans, zo vertelde
Kooy later aan overste Boeree: 'Binnen drie dagen komen we Eindhoven
bevrijden en het leger stoot door naar de Zuiderzee." Lindemans verzocht
Kooy, hem in contact te brengen met voormannen van Philips en leiders
van de Eindhovense illegaliteit, maar aangezien hij daarbij ietwat vreem-
de mededelingen deed (hij zou Delfts ingenieur zijn en de rang van
luitenant-kolonel in de Armée Secrète bezitten), besloot Kooy zijn bezoe-
ker ongeacht diens heuglijke tijding mee te nemen naar het hoofdbureau
van politie waar hij hem liet fouilleren; daarbij kwamen de Duitse krant
en Kiesewetters Passiersehein voor de dag. Lindemans zei dat hij die krant
ergens toevallig had opgepikt en dat de Passiersehein een nagemaakt
document was; Kooy liet hem toen voor alle zekerheid opsluiten, eerst
in een cel in het hoofdbureau en vervolgens in de brandstoffenkelder
van een daar tegenover liggend gebouw.

Hieruit werd Lindemans op 19 september, daags dus na de Geallieerde
intocht in Eindhoven, bevrijd door Captain Baker die des duivels was:
'You've kept one of my best men in prison', beet hij Kooy toe.' Kooy wees
hem op de Deutsche Zeitung en de Passiersehein - Baker zei dat de Duitse
krant niets te betekenen had en de Passiersehein een vervalst document
was. Een hogere Britse Intelligence-officier evenwel, Colonel Maurice de
Rome, vertrouwde de zaak niet geheel en nam Lindemans als min of
meer verdachte figuur mee naar Leuven, maar die verdenking was toch
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