LINDEMANS IN ARREST

In de loop van oktober liet Lindemans, bij op zijn minst één gelegen-
heid vergezeld door militairen die aan prins Bernhards hoofdkwartier
waren verbonden, zich tweemaal in zijn eigen auto naar Parijs rijden (daar
werd duchtig feestgevierd) en eenmaal naar Rijssel (naar de moeder van
zijn twee kinderen). Op 15 oktober maakte hij een reis naar Eindhoven
om daar in opdracht van de prins een geheime agent heen te brengen die
in bezet gebied zou worden ingezet, en zes dagen later ging hij er weer
heen voor een bespreking met Borghouts. Kapitein L. Pot, stafmedewer-
ker van het inmiddels in Eindhoven gevestigde Bureau Inlichtingen, zag
in die tijd Lindemans als volstrekt ‘fout’ — hij was de enige. Pinto die
omstreeks 10 september in Brussel was aangekomen, koesterde niet meer
dan een vage achterdocht, sprak voor het eerst met Lindemans in Ant-
werpen op 30 september, vroeg hem toen opnieuw bij hem te komen op
2 oktober, en legde zich, toen Lindemans wegbleef, bij dat wegblijven
neer, wellicht op grond van inlichtingen van de Graaf.

Op 24 of 25 oktober nu trachtte Verloop, door wie Lindemans een
kleine acht maanden eerder met Giskes in contact was gebracht, in
opdracht van de Abwehr het door de Geallicerden bevrijde deel van
Noord-Brabant binnen te komen. Als allen die door de linies kwamen,
werd hij naar Eindhoven gebracht om door Pinto verhoord te worden.
Pinto kreeg niets van belang uit hem maar droeg hem over aan Captain
Pidcock van de Britse Counter-Intelligence en in een gesprek met deze
vertelde Verloop op 26 oktober, volstrekt zeker te weten dat Lindemans
sinds begin maart Abwehr-agent was. Pinto werd gewaarschuwd en lichtte
het Bureau Inlichtingen in waar toevallig een lid van prins Bernhards staf
aanwezig was; dat lid begaf zich terstond per auto naar ‘Wittouck’.

Toen Lindemans, terugkerend van zijn tweede bezoek aan Parijs, op
28 oktober op uitnodiging van kapitein de Graaf ‘Wittouck’ binnenkwam,
werd hij door de Britse militaire politie overmeesterd en als gevangene
weggevoerd. Verdacht van ‘het verraad van ‘Amhem’’ werd hij per
vliegtuig naar Engeland overgebracht waar men hem in een gevangenen-
kamp opsloot. Hij bekende met Kiesewetter gesproken te hebben (66k
dat hij in Frankrijk illegale werkers had verraden), maar in het besef dat
hij, als hij toegaf ‘de verrader van ‘Arnhem’’te zijn, zijn leven zou hebben

prins, in Washington opgesteld door M. Edersheim, de medewerker voor Nederland
van de Research and Analysis Branch van het Office of Strategic Services. Edersheim zei
ons in 76 dat hij in Washington geen gelegenheid had gehad, de berichten en
geruchten die hem over de prins hadden bereikt, te verifiéren.
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