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verspeeld, zei hij dat hij in Driebergen niet méér had meegedeeld dan
dat hij in Brussel niets had gemerkt van sabotagedaden door Duitse
agenten. Hij werd ziek (wellicht mede als gevolg van het schot dat hem
in mei in Rotterdam in de longen had getroffen). Ziek werd hij door de
Engelsen aan de Canadezen en door hen aan de Nederlandse justitie
overgedragen die hem in maart '45 in Breda opsloot (hij werd daar door
Pinto verhoord die niets van belang uit hem kreeg) en vervolgens in de
zomer van dat jaar ter voorbereiding van zijn proces in de Cellenbarakken
te Scheveningen opsloot. Ging dat proces door, dan zou hij, eens de
gevierde held, in de schijnwerpers van de publiciteit ontmaskerd worden
als een abjecte verrader; dat vooruitzicht was hem kennelijk onverdra-
gelijk. Enkele malen poogde hij zelfmoord te plegen. In de ziekenafdeling
van de Cellenbarakken werd een verpleegster die hem al uit zijn Rotter-
damse tijd kende, verliefd op hem. Lindemans en zij maakten de afspraak,
samen het leven te verlaten waarvan althans Lindemans niets meer te
verwachten had. Op 26 juli '46, daags voor een voor hem belangrijk en,
naar hij vermoedde, fataal verhoor namen de verpleegster en hij een grote
hoeveelheid luminal in (vermoedelijk had de verpleegster zich die kun-
nen verschaffen) - zij bleef in leven, hij stierf.

*

Wij keren terug tot de vraag waarover deze paragraaf handelt: is 'Arnhem'
verraden? Antwoord: ja, op 15 september 1944, door Lindemans in
Driebergen. Volgende vraag: heeft dat verraad enig effect gehad op de
militaire ontwikkelingen? Antwoord: neen.

Terugblik

Van de drie punten waarop 'Market-Garden' kon mislukken in zijn eerste
fase (men houde in het oog dat de omsingeling van het Ruhrgebied
Montgomery's eigenlijke doel was): de overgang over de Maas, die over
de Waal en die over de Rijn, is de operatie op twee punten geslaagd en
op het derde, het verste, mislukt: bij Arnhem. De tactische factoren welke
die mislukking teweeg hebben gebracht, zijn vaak, ook door Urquhart,
opgesomd: de luchtlanding benoorden Heelsum is doorgezet hoewel
Montgomery en Brereton wisten dat Duitse tanks in de nabijheid waren,
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