
MONTGOMERY'S VERANTWOORDELIJKHEID

de landing vond veel te ver van de brug plaats, de indeling in drie lifts
was een groot nadeel, de eerste lift was aan de kleine kant, de Britten
traden op zondag 17 september met weinig voortvarendheid op (zo taai
als zij waren in de verdediging, zo weinig doortastend waren zij in de
aanval), de communicatiemiddelen van de bataljons onderling en met de
hoofdkwartieren in Engeland en in Groesbeek deugden niet, de verbin-
ding met de Second Tactical Air Force liet alles te wensen over, het
kaartmateriaal was verouderd, met de terreingesteldheid in de Betuwe
was geen rekening gehouden, Urquhart had op de tweede dag zijn
hoofdkwartier niet mogen verlaten en hij had na zijn terugkeer, gezien
het krijgsverloop, vóór alles moeten letten op het Drielse veer en de
dominerende hoogte van de Westerbouwing.

En de strategie van 'Market-Garden'? MacDonald schreef: 'Perhaps the
only realfault of the plan was overambition." Inderdaad, overschatting van
de eigen mogelijkheden en onderschatting van de Duitse speelden op de
achtergrond de belangrijkste rol. De Wehrmacht, die ter plaatse over
ervaren en energieke commandanten beschikte, was sterker dan men had
aangenomen; haar kracht bleek niet alleen bij Arnhem en Nijmegen maar
vooralook in Noord-Brabant waar 'Hell's Highway', de navelstreng van
de gehele operatie, bij elkaar bijna zes dagen lang afgebonden was.

Formeel ligt de hoogste verantwoordelijkheid voor 'Market-Garden'
bij opperbevelhebber Eisenhower die stellig juister zou hebben gehan-
deld (dat is ook het oordeel dat in de Britse officiële geschiedenis wordt
uitgesproken") indien hij Montgomery zou hebben bevolen, de Duitsers
van de Wester-Schelde te verdrijven en dus de haven van Antwerpen te
openen voordat hij over de Rijn trachtte te komen. Materieel ligt die
hoogste verantwoordelijkheid evenwel bij Montgomery. 'Market-
Garden' was zijn plan - hij heeft het doorgezet ondanks de twijfel van
Browning, de bezwaren van Dempsey en Bradley en de gereserveerdheid
van Eisenhower. Het gebeurde was een zware slag voor de Britse Field
Marshal die nimmer een plan had zien mislukken. Hij leerde er ook van,
en een van de belangrijkste lessen die hij er uit trok, was dat in de
laaggelegen delen van Nederland geen bewegingsoorlog met gemecha-
niseerde eenheden kon worden gevoerd.' Enkele maanden na de bevrij-
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