‘MARKET-GARDEN’ [ SPOORWEGSTAKING

ding zei hij tegen een verslaggever van Het Vrije Volk dat ‘de gebeurte-
nissen in Arnhem hem de overtuiging hadden gegeven dat er, indien hij
het gehele gebied’ (d.w.z. het dichtbevolkte westen van Nederland)
‘strijdend zou moeten veroveren, ... geen steen op de andere zou blijven.
Reeds toen had hij het plan gevormd in het volgend voorjaar de Rijn te
forceren’ (in Duitsland) ‘en dan naar de Oostzee door te stoten’, zodat
het westen van Nederland hem ‘als een rijpe appel in de schoot zou
vallen.?

‘Market-Garden’ had tot aanzienlijke verliezen geleid. In totaal waren
bij de luchtlandingen bijna vijf-en-dertigduizend militairen ingezet; het
aantal gesneuvelden, zwaargewonden en krijgsgevangenen bedroeg meer
dan dertienduizend?, van wie bijna zevenduizend, meer dan de helft, tot
de Britse 15t Airborne Division behoorden. Het was vooral de taaie strijd
van deze Britse Airbornes geweest die tot de verbeelding had gesproken
van de Geallieerde wereld, nergens sterker dan in Engeland. Opnieuw
(het was na de evacuatie van Duinkerken in ’40 ook het geval geweest)
ervoer de Britse natie een ernstige strategische nederlaag als een inspire~
rende morele overwinning. ‘Arnhem’ werd een begrip en de overleven-
den werden als helden ontvangen in Londen waar Churchill, op 28
september (twee dagen na de evacuatie) sprekend in het Lagerhuis, hun
deze lof had toegezwaaid: ‘In attack most daring, in defence most cunning, in
endurance most steadfast, they performed a feat of arms which will be remembered
and recounted as long as the virtues of courage and resolution have power to move
the hearts of men.’

Wij hebben in ons werk af en toe het waagstuk ondernomen om een
hypothetische vraag aan de orde te stellen — waagstuk omdat men nimmer
ten volle de factoren kan overzien die bij een gewijzigde constellatie een
rol zouden gaan spelen. Onze hypothetische vraag is nu: wat zou in

ze onder gevechtsomstandigheden zouden oprukken van Nijmegen naar Alkmaar,
méér Bailey-bruggen nodig zouden hebben dan als ze zouden oprukken van Nijmegen
naar Berlijn.’ (A. B. J. Koch, 21 okt. 1959)

' Het Vrije Volk, 3 sept. 1945. 2 Bij de ondersteuning van de luchtlandingsoperaties
verloren de Britse en Amerikaanse luchtmachten bovendien nog ca. zevenhonderd-
vijftig man. Het XXXth Corps verloor volgens schatting van 17 te.m. 25 september
bijna vijftienhonderd man.



